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YORUM 


Demokratik rejim, toplumsal niteliği olan kararların toplum- da serbestçe tartışılarak oluşturulmasını ve ondan sonra yürürlüğe konulmasını gerektirmektedir. Böyle bir hareket toplum yararına çalışmayı ilke edinmiş herkesi ve bu arada Türk çiftçisi ile bütünleşmiş ve bununla öğünen bir topluluk olan Ziraat Yüksek Mü: hendislerini daha da memnun edecektir. 


Ancak bazı hakim, güçler demokratik gelişmeden fazlasıyla гаhatsız olmakta. bazı kararların kapalı kapılar ardında alınması için her türlü gayreti göstermektedirler Dünkü bu hakim güçler, tabana inen veya tabandan gelen bir hareketin kendi egemenliğine ve tatlı kârlarına indirilen bir darbe olacağını, dün olduğu kadar bugün de bilinci içindedirler. 


Ülkemizde hızla gelişen özgürlükçü demokrasi dünyadaki enerji bunalımı ve ekonomik krizin neticesinde yeni boyutlar kazanarak süregelmektedir. Enerji bunalımı ve ekonomik krizin derecesine göre de meydana gelen hareketin hızı artmakta, boyutları daha başka olmaktadır. 


Bütün: dünyada ve ülkemizde etkisini artıran bu bunalımlar bir besin sorununa bir açlık tehlikesine neden olmuştur. Ülkemizde bu durumdan en büyük zararı tarım sektörü görmüştür. Bunun yanında bir de ülkemizin yurt dışında karşı karşıya olduğu sorunları düşünürsek, Türkiye'nin en kısa dönemde güçlü, parlamentoya ve halka dayalı ve kendi içinde tutarlı hükümetlere gereksinme duyduğu ortadadır. Halbuki ülkemiz aylardır ciddi bir hükümet bunalımi ile karşı karşıyadır. 


Bugünkü parlamento aritmetiğinin, Türk toplumunun özlemini çektiği hükümetlerin kurulmasına imkân vermediğini olaylar ortaya koymuştur. Bu nedenle ülkemizde «erken seçim» kaçınılmaz olmuştur. Bu amaçla Ziraat Mühendisleri Odası'nın açtığı “erken seçim» kampanyasını içtenlikle dastekliyoruz. 


Yeni Yılda güçlü, demokratik ve halka dayalı hükümetlerin iktidar olmasını ülkemiz, tarım toplumuna ve tüm halkımıza yararlı olmasını dileriz. 


Saygılarımızla 


ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 


Ziraat Mühendisleri Meslek Örgütlerinin Hükümet Bunalımına 
İlişkin Görüşleri 


14 Ekim 1973 seçimleri ile, bir ara rejimi aşarak Türk Demeokrasisini 
düzlüğe çıkaran halkımız, işbirlikçi güçlerin yarattığı bugünkü hükümet bunalımını da oylarıyla sona erdirecektir. 


Ülkemiz, ivedi çözüm bekliyen bir çok iç ve dış sorunlarla karşı karşıyadır. Bu günkü parlementonun, bu sorunları ulusun ve halkın çıkarları doğrultusunda çözümleyebilecek ve dışarda kazanılan saygınlığı sürdürebilecek bir hükümeti ortaya koyabilmesinin olanaksızlığı kesinlik kazanmıştır. 


Kamu oyunca yakından bilindiği gibi Türk Ziraat Yüksek Mühendislerinin en yoğun olarak çalıştığı Tarım Bakanlığında ÇAĞDIŞI düşüncenin temsilcisi bir bakanın Türk Ulusu ve tarımını parçalama, yıkma amacı- 


yoruz. 


Târım kesiminde bu düşüncenin açtığı yaraların somut örnekleri sayılamayacak kadar çoktur. Öncelikle halkçı düşüncedeki tüm uzman personel görevlerinden alınmış, ilâç, tohumluk, gübre, traktör gibi üretimi artıracak temel ve gerekli girdilerle ilgili sorunları çözmek yerine tarikat örgütlenmesi yapılmıştır. 


Bu nedenle bir an önce kurulmasını dilediğimiz Hükümetin temel hedefi erken seçim olarak somutlaşmalıdır. İki aya varan hükümet bunalımının sorumluları artık halkımıza ve onun yargısına en yakın zamanda saygı duy- 


malıdır. 


T.M.M.O.B. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Ziraat Mühendisleri Odası Derneği Başkanı Başkanı 
Dr. DURAN TARAKLI Dr. Sedat ALDEMİR T.M.M.O.B. T.M.M.O.B. 
Ziraat Mühendisleri Odası Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı İstanbul Şubesi Başkanı 


KEMAL EROL METE TUNCALP 


Tarım İşletmelerinde Taşıma Tekniğinin Esasları 


1. Giriş 


Tarım işletmelerinde çalışma zamanının önemli bir kısmı taşıma işine harcanmaktadır. Bu nedenle taşıma işinde yapılabilecek küçük bir düzeltme, işletmenin ekonomisini önemli derecede etkilemektedir, Taşıma işinin düzeltilmesine esas olarak iki yoldan erişilebilir. Birincisi taşıma başarısını artırmak, ikincisi ise taşıma maliyetini azaltmaktır. Her iki durum birlikte olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Bu yazımızda taşıma başarısı üzerinde durulacaktır. 


2. Taşıma başarısını etkileyen faktörler 

Genel anlamda iş başarısı deyimi ile, 

birim zamanda yapılan iş miktarı veya 


і аякы + РЕ. +... Е. Е, 


Prof. Dr. Hamza DİNÇER 
AÜ. Ziraat Fakültesi 


birim iş miktarının yapılması için gerekli zaman anlaşılır. Taşıma işleminde iş miktarı olarak, ağırlık (t, dt, kg) veya taşıma işi (t-km) esas alınmaktadır. Belirli bir aracın taşıma başarısını ortaya koyabilmek için, önce başarıyı etkileyen faktörlerin belirlenmesi gerekir. Bu faktörler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. 


2.1 Taşıma uzaklığı 


Taşıma uzaklığı deyimi ile, aracın dolu ve boş gidişi sırasında alınan ortalama uzaklık anlaşılmaktadır. Bu faktör, taşınan miktar ile birlikte taşıma işini oluşturmaktadır. Bir işletmede ortalama taşıma uzaklığı aşağıda verilen formül yardımı ile hesaplanabilir. 


L.FiBi  LeFrB: н... Li. Fi, Е, 


Eğer tarlaların verimleri ayrı ayrı bilin miyorsa, taşıma uzaklığı için ortalama tarla uzaklığını belirleyen aşağıdaki formül uygulanabilir. 


Lı.Fı + І2.Ез + ... + ы. Fa 


L = Fi + Fe + o + Fa 

Burada : 

L — ortalama taşıma uzaklığı (km), 

Lı,Lə.. — tarlaların ortalama uzaklıkları (km), 


Е:,Ёз.. — tarlaların alanları (ha), E:,Ez.. — tarlaların verimleri (dt/ha), 
L, — işletmenin ortalama tarla uzaklığı (km). 


2.2 Taşınan yük miktarı 


Taşınan yük miktarı deyimi ile, aracın bir seferde taşıdığı ortalama yük miktarı anlaşılır. Bu miktar, uygulamada aracın ve taşınan ürünün özelliğine bağlı olarak büyük değişiklikler göstermektedir. 
Tarım işletmelerinde taşıt yükünün doğrudan doğruya tartılma olanağı genellikle bulunmamaktadır. Bu nedenle yük 


miktarının tahmin edilmesi gerekir. Ви amaçla aşağıdaki basit formülden yararlamlabilir. ` 


10 
O — araç ile bir seferde taşınan yük miktarı (t), 
H — yük hacmi (më), 
R — taşınan ürünün hacım ağırlığı 


(dt/m). 
Taşınan ürün hacmi yaklaşık olarak ko- 


60” (Li F Da + vey “ti 


tı + fə + 


Уу — taşıt aracının yüklü ve boş gidişi sırasındaki ortalama 


hızı (km/h), 
Lı,Le.. — yüklü ve boş olarak gidilen 


24 Aracın yüklenme ve boşaltılma 
zamanı 


Aracın yüklenme ve boşaltılma za- 


YZ-+ BZ təs ть Е 
Q 

tw — birim miktar ürünün yüklenme ve boşaltılma zamanı 
(min/$), 

YZ — aracın yüklenme zamanı (min), 


2.5 Bekleme zamanı 

Aracın yüklenme ve boşaltılma zamanı dışında, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan beklemeler için geçen zamandır. Bu zaman içerisinde teknik ve organizasyon yönünden ortaya çıkan kayıp zamanlar, dinlenme vb. zamanlar yer almaktadır. 

Aracın taşıma başarısının ortaya konmasında yukarda belirtilen bütün faktörlerin açıklığa kavuşturulması gerekli ok niaktadır. Çünkü bu faktörler çalışma koşullarına ve taşıt aracının özelliklerine göre, uygulamada büyük değişiklikler gös- 


layca ölçülebilir. Hacım ağırlığı ise el kiteplerindan alınabileceği gibi, genellikle işletmede saptanma clanağı da vardır. 


23 Aracın yol hızı 


Aracın yol hızı deyimi ile, aracın yüklü ve boş clarak gidişi sırasındaki ortalama hızı anlaşılır. Hesaplanması ise aşağıda verilen formül yardımı ile yapılır. 
Araç yüklü olarak daha yavaş gitmektedir. Genel bir ortalama olarak dolu gidiş hızı, boş gidiş hızının % 70- 757 kadardır. 


+ 1 dt 1/10 t, = 100 kg. 


uzaklıklar (km), 

titz. — yüklü ve boş olarak gidilen uzaklıklar için geçen zamanlar (min). 


ruanı genellikle birim miktar için değerlendirilmektedir. Çalışma yöntemine büyük ölçüde bağlı bulunan bu zaman aşagıdaki şekilde formüle ledilmektedir. 


YBZ tn ə cə sə (5) 
Q 
BZ — aracın boşaltılma zamanı (min), 


YBZ — aracın yüklenme ve boşaltılma zamanı (min), 

О — araca yüklenen yük miktarı 
(0). 


terebilmektedir. Her işletme için bu faktörlerin ortalama değerlerinin bilinmesi, taşıma işi plânlamasının amaca ulaşması bakımından oldukça önemlidir. 


3. Taşıma başarısının hesaplanması 


Taşıma araçlarında başarı, zaman biriminde gerçekleştirilen taşıma işi esasına göre değerlendirilmektedir. Taşıma işi ise, taşınan yük miktarı ile yüklü ola: rak alınan yolun çarpımından bulunur. 
Zaman birimi olarak saat seçildiğinde, 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taşıma başarısı birimi saatte tonkilometre (tkm/h) olacaktır. Seçilen bu birime W 60.0.1. 

iə ə L 
О.уь + BEZ + 120 — 
У 


Uygulamada genellikle taşıma işi уе- 


rine, ölçü olarak taşınan miktar seçilmekte ve birim zamanda taşınan miktar, taşıma kapasitesi olarak isimlendirilmek- 


60.0 
Му ‘=== 
L 
О. + BEZ + 120 — 
V 
Wa — zaman biriminde yapılan taşıma işi miktarı (tkm/h), 
O — araç ile bir seferde taşınan ortalama yük miktarı (t), 
L — ortalama taşıma uzaklığı (km), tw — bir ton ürünün yüklenme ve 


boşaltılma zamanı (min/t), 


Birim taşıma işi veya taşınan miktar için gerekli zamanın saptanması da iş başarısı kavramı içerisinde incelenmektedir. Uygulama yönünden daha pratik olan bu değerlendirme yöntemi, son zamanlar- 


L 
O.tw + 120 — + BEZ 

T = j V 

—. Q.L 

L 

У 

ү! — б 

Ta — her tonkilometre (tkm) taşıma işi için zaman ihtiyacı 


(min/tkm), 


Taşıma işinin değerlendirilmesinde kullanılan formüller, taşıma başarısının çeşitli faktörler tarafından etkilendiğini göstermektedir. Uygulamada büyük deği- 


şiklikler gösteren bu faktörlerden her Ыі». 


rinin, başarıyı ne ölçüde etkilediğini ortaya koyabilmek için bazı değerlere ihti- 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göre taşıma başarısı aşağıda verilen formül yardımı ile hesaplanabilir. 


(tkm/h) 


tedir. Taşıma kapasitesinin hesaplanması ise Formül 7 yardımı ile yapılmaktadır. 


BEZ — yetersiz iş organizasyonu, dinlenme ve arızalar sonucu ortaya çıkan beklemeler için geçen zamandır. 


У — aracın ortalama ilerleme hızı (yüklü ve boş gidişte) (km/h), 

W — aracın taşıma kapasitesi (t/h) dır, 


Ча daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Birim taşıma işi için gerekli zaman ihtiyacı Formül 8, birim taşınan miktar için gerekli zaman ise Formül 9 yardımı ile hesaplarabilir. 


(йун)! да... АО а.с, (8) 
Ef тое ЛИ e ey TEE (9) 
Т — taşınan her ton için zaman 


ihtiyacı (min/6), 
(Diğer harfler için bak formül 7 ve 8). 


yaç olmaktadır. Bu amaçla seçilen değerler norm değerler olarak alınmış ve bu norm değerlere göre saptanan taşıma kapasitesi ve taşıma zamanı ihtiyacı da norm başarı değerleri olarak alınmıştır. 
Norm değerler toplu olarak Cetvel 1”de verilmiştir. 


Cetvel 1 


Norm değerleri 


Faktörler 

Tesia. UAK eda br eme karz Ortalama: ilerleme hızı sese 
Bir seferde taşınan ortalama yük ......... 
Bir ton ürünün yüklenme ve boşaltılma Zamanı 
Bir seferde yükleme ve boşaltma zamanı dışındaki bekleme zamanı .................. 


İN 


Normal taşıma kapasitesi .„«::...:.:2.. iepa Bir tonun taşınması için norm zaman . 


Taşıma başarısını etkileyen faktörlerin, başarıya olan etki derecelerini ortaya koyabilmek amacı ile Şekil 1 ve 2'de verilen nomogramlar geliştirilmiştir. Bu nomogramlarda faktörler için seçilen norm değerlerin, uygulamada karşılaşılan sınırlar arasında değiştirilmeleri halinde, başarıdaki değişimler görülmektedir. 


Taşıma kapasitesini konu alan Şekil 
1 incelendiğinde; taşınan yük miktarı ve 
hızın artması; buna karşılık taşıma uzaklığı, yükleme - boşaltma ve bekleme zamanlarının kısalması, taşıma başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Seçilen norm değerleri için taşıma kapasitesini etkileyen en önemli faktör, taşınan yük miktarı olmaktadır. Örnek olarak bir seferde taşınan yük 5 ton'dan 5,5 ton'a artırıldığında (Worm değere göre % 10 artış), taşıma kapasitesi 3 t/h'tan 3,22 t'na yükselmekte ve böylece norm kapasiteye göre % 7,3 orarımda bir artış sağlanmaktadır. Buna karşılık hız 10 km/h”tan 
11 km/h'a artırıldığında (norm değere 
göre % 10 artış), kapasite artışı % 5,8 olmaktadır. Aynı şekilde taşıma uzaklığınin 5 km'den 4,5 km'ye düşmesi halinde, kapasitedeki artış % 6,4 olmaktadır. 

Genel olarak faktör değerleri büyüdükçe, faktörün başarıyı etki derecesi azalmaktadır. Örnek olarak taşınan yük miktarının 5 t'dan 5,5 Ға artırılmasi halinde taşıma kapasitesindeki artış % 7,3 olmasına karşılık; yükün 10 t'dan 


Sembol Değer 

L 5 km 
V 10 km/h 
Q ‚Ж: 

tyn 5 min/t 
BEZ 15 min 
W 3 t/h т 20 min/t 


10,5 t'a artırılması halinde (norm değere göre yine % 10 artış) kapasite artışı sadece % 5 olmaktadır. Halbuki taşıma yükünün 2 t'dan 2,5 t'a yükseltilmesi halinde kapasite de % 10,1 oranında artmaktadır. 


Şekil 2'de ise birim miktar ürünün taşınması için gerekli zamana, faktörlerin ne yönde ve ne oranda etki yaptıkları gösterilmiştir. Taşıma kapasitesinin artırılması yönünde etki eden faktörler, zaman ihtiyacının kısalmasını sağlamaktadır; taşıma kapasitesinin azaltılması yönünde etki eden faktörler ise, birim miktardaki ürünün taşınması için gerekli zamanın uzaması yönünde etkili olmaktadır, 


Birim miktar ürünün taşınma zamanı ne kadar kısa olursa, gerek insan gerek mekanik güc, o kadar iyi değerlendirilmiş olmaktadır. 


4. Taşıt araçlarının güc ihtiyacı 


Çekilen bir taşıt aracının güc ihtiyacı, esas olarak aracın hareketi için gerek-I: dirençlerin toplamma ve ilerleme hızıra bağlı bulunmaktadır. Toplam direnç içerisinde:-yuvarlanma direnci, meyil- çıkma direnci, hava direnci, ivme direncidir. 
Bu dirençleri kısaca açıklayalım. 


Yuvarlanma direnci: hareket halindeki aracın yuvarlanma sürtünmesinden oluşmaktadır. Tekerleğin form değiştirme işi ve tekerlek içindeki hava hareketi 


y 


de bu direnci etkilemektedir. Yuvarlanma direnci genel olarak 

Му — Q..f (kg) (10) 
bağıntısı ile belirlenir. 

We — yuvarlanma direnci (kg), 

О. — nareketli toplam ağırlık (kg), 

f — yuvarlanma direnci katsayısıdır. 

Yuvarlanma direnci katsayısı, aşağıda belirtilen faktörlere bağlı bulunmaktadır. 


— Yolun yapı malzemesi ve üst yüzey formuna, 

— Tekerleğin özelliğine ve iç basıncına, 

— Aracın hareket hızına, 

— Tekerleğin akstaki salınımına vb. 


Yuvarlanma direnci katsayısı için Cetvel 2 de verilen değerler alınabilir. 


Cetvel 2 
Yuvarlanma direnci katsayısı 


Yolun cinsi 


mietonyvrastalt ла отин АШ... 
Serta ж Yoluna (11. Aran диа илт... 
Kumlu уеуа yumuşamış tarla yolu ...... 
Azı e.s ə İİİ > ee 
Palâtes veya pancar tarlası .................. 


Meyil çıkma direnci: yolun yükselmesi ile, aracın ek olarak karşılamak zorunda olduğu dirençtir. Bu direncin yönü hareket yönüne karşıt- durumda, büyüklüğü ise aracın ağırlığının hareket yönüne karşıt yöndeki bileşene eşit olmakta ve genel olarak : 


М. = Q,. sina (kg), (11) bağıntısı ile belirlenmektedir. % 20 meyle kadar, sin a yerine yaklaşık tan a alınabilir. Bu durumda meyil direnci daha basit olarak : 


W = Q. tah a = “Qe (kg) (12) Şeklinde belirlenebilir. 


W. — meyil çıkma direnci (kg), 

Q, — hareketli toplam ağırlık (kg), 

a — meyil açısı (9), 

e — meyil yüzdesi (meyil % 10 ise, е = 0,10 dur). 


Bu bağıntılar, meyil direncinin: aracın toplam ağırlığına ve meyil oranına (sin a) bağlı olduğunu göstermektedir. 

Hava direnci: Traktörle çalışmada, hızın yavaş olması nedeniyle hava direncinin de etkisi küçük olmaktadır. Bu nedenle hesaplamalarda hava direnci ihmal edilmektedir. 


f kg/t 


0,015 — 0,020 15 — 20 
0,040 40 
0,060 60 

0,080 — 0,100 80 — 100 

0,120 — 0,140 120 — 140 


İvme direnci: Bir cismin hızlanması bir kuvvete ihtiyaç göstermektedir. Bu direnç ivme direnci olarak isimlendirilmektedir. Büyüklüğü aracın kütlesine ve hizlanmasına (ivme) bağlı bulunmaktadır. Hesaplamalarda bu direnç de dikkate alınmamaktadır. Çünkü güc ihtiyacı değerlendirmelerinde zaman zaman ortaya çıkan harekete geçirme ve hızlanma gücü yerine ortalama çeki gücü esas alınmaktadır. 


Çeki gücünün hesaplanmasında, römork için gerekli toplam direncin ve ilerleme hızının bilinmesi yeterlidir. Fakat taşıt aracının gerekli motor gücünün saptan«bilmesi için, traktörün tesir derecesinin de bilinmesi- gerekir. Bu tesir derecesi, muharrik tekerleğin tesir derecesine; .kaymaya, traktörün kendi kendisini hareket ettirebilmesi için yuvarlanma direncine vb. bağlı bulunmaktadır. Genel olarak tarla çalışmalarında % 0,45 - 0,60, beton yolda ise % 70-80 arasında olabilmektedir. Bu tesir derecesi; dişlilerdeki kaybı, kayma ve traktörün kendisinin hareketi için gerekli güc kayıplarını kapsamaktadır. 


O..V (f соз а + sin a) 


Bu ifade basitleştirilerek yaklaşık (% 20 meyle kadar) aşağıdaki şekilde formüle 


Ne = 
270. m edilebilir. 
gn O..V (Е + e) 
270. & 


Traktörle taşıma işinde basitleştirilmiş formüle göre, çeki ve motor gücü ihtiyacı Şekil 3'te verilen nomogram ile kolayca saptanabilmektedir. 


N. — gerekli nominal motor gücü 


(BG), 
У — ilerleme hızı (km/h), 
O. — römorkun toplam ağırlığı (kendi ağırlığı ve yük) (kg), a — meyil açısı (9), e — meyil yüzdesi (meyil % 10 ise e — 0.10), 
& — traktörün tesir derecesi Çeki gücü 


(iie — 


motor gücü 


Hesaplanan bu değer zaman zaman ihtiyaç duyulan ‘rezerve güc nedeniyle 
00 15 - 20 kadar artırılmalıdır. 


5. Taşıma işi organizasyonu 

Taşıma işinde önemli sorunlardan biri optimal агас sayısının ayarlanmasıdır. 
Özellikle hasat ürünlerinin taşınmasın- da, zamanın sınırlı olması ve hasat makinalarının çalışma maliyetinin çok yüksek bulunması; bu makinaların duraklamasız çalışmalarını gerekli kılmaktadır. 


Eğer plânlanan taşıma aracı sayısı 


120.L 
M.B (ыт) hk 02-63809 у ip 60.0 
120.1, Q 
HŽ = ve YZ = 
V m.B 


ğunda uygun araç sayısı daha basit olarak: 


ihtiyaçtan fazla ise, hasat makinasının başarısında ve masrafında bir değişme olmayacaktır. Fakat taşıt aracında artan bekleme zamanı nedeniyle başarısı azalmakta ve dolayısiyle birim miktar ürünün taşınma meliyeti artmaktadır. Taşıt aracı sayısı optimal değerden daha az ise; taşıt aracı için uygun çalışma koşulu sağlanmakta, fakat hasat makinasında bekleme zamanının ortaya çıkması nedeniyle başarısı azalmakta ve dolayısiyle birim miktar ürünün hasat maliyeti artmaktadır. Ayrıca zamanın uzaması sonucu hasat rizikosu da artmaktadır. Bu bakımlardan hasat ürünlerinin taşınmasın- da gerekli araç sayısının iyi bir şekilde ayarlanması taşıma maliyetini etkilemesi nedeniyle oldukça önemlidir. 

Taşıma işinde dar boğaz olarak yükleme zamanının seçilmesi halinde, yani yükleme yapan araçların beklememesi öngörüldüğünde, araç sayısının  hesaplanmasında esas prensip; yükleme yapan araçlar tarafından belirli zaman süresin- de yüklenen ürün miktarının, taşıt araçları tarafından aynı süre içerisinde taşınması esasına dayanır. Bu esas kuraldan gidilerek, uygun taşıt aracı sayısı, taşıma başarısını etkileyen faktörlere dayandırılarak aşağıdaki şekilde formüle edilebilir. 


(15) 


değerleri 15 nolu formülde yerine kondu- 


HZ + YZ + BZ 


2... (16) 
şeklinde formüle edilebilir. 

Burada: 

n — kesintisiz çalışma için gerekli araç sayısı, 

L — taşıma uzaklığı (km), 

У — ortalama taşima hızı (km/h), 

YZ — aracın yüklenme zamanı (min), 

BZ — aracın boşaltılma zamanı (min), 

O —aracın taşıdığı ortalama yük 


miktarı (0, m — yükleme yapan araç sayısı, HZ — aracın hareket zamanıdır (yüklü ve boş gidiş zamanı) (min) 


Hesaplanan taşıt aracı sayısı, her zaman ќат. sayı olarak çıkmamaktadır. 
Halbuki taşıt aracı sayısı ancak tam sayı olabilmektedir. Böyle durumlarda küsüratlı araç sayısının üst tama tamamlanması daha uygundur. 

Uygulamada araç sayısının tam olarak ayarlanması, yani ne yükleme ve ne de taşıma aracının yükleme ve boşaltma zamanları dışında hiç beklememesi hemen hemen olanaksızdır. Eğer, 


n.YZ>YZ + HZ + BZ ise, taşıt aracı bekleyecek, bu bekleme zamanı ise: 


BEZ: = n.YZ — (YZ + HZ + BZ) 
(пй URL. “0. (17) 


olacaktır. Eğer, 

n.YZ €YZ + HZ + BZ ise, o zaman yükleme aracı bekleyecek ve bekleme zamanı : 


BEZ, = (YZ + HZ + BE) —n.YZ arr) Ae Maa İŞİ (18) 
olacaktır. 
BEZ: — taşıt aracının bekleme zamanı (min), 
BEZ, — yükleme aracının bekleme zamanı (min), 
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Eğer dar boğaz, aracının yüklenmesi yerine boşaltılması olsaydı, o zaman taşıt aracı sayısı: 

HZ + YZ + BZ 
(19) 


п = 


BZ bağıntısı ile hesaplanacaktı. 


Sonuç 


Bu çalışmada taşıma işinin değerlendirilmesinde önemli olan; taşıma kapasitesi, taşıma zamanı, güc ihtiyacı ve taşıt aracı sayısı incelenmiştir. Ayrıca taşıma kapasitesi ve taşıma zamanını etkileyen faktörler ve etki dereceleri geliştirilen özel nomoğramlarla açıkça ortaya konmuştur. Bu nomosramlar, faktörlerin başarıyı etki dereeelerini karşılaştırma olanağını vermekte ve hangi faktörlere etki yapmanın daha önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 


Taşıma işinden beklenen, taşıma kapasitesinin artırılabilmesi veya taşıma zamanının kısaltılabilmesi için aşağıdaki başlıca tedbirler önerilebilir: 


— Taşıma uzaklığına etki yapmak pek kolay değildir. Fakat arazi toplulaştırması tedbirlerinin alınması ve iyi bir işletme organizasyonu sayesinde, taşıma uzaklığı belirli ölçüde kısaltılabilir. 

— Taşıt aracının hızı, aracin konstrüksiyon özellikleri yanında, yolun özelliğine de büyük ölçüde bağlı bulunmaktadır. Bu r:ederle araç hızının artırılabilmesi için, yol durumu olanak dahilinde düzeltilmelidir. 

— Her taşıt aracının belirli bir kapasitesi bulunmaktadır. Taşıma yükünün artırılabilmesi için bu kapasite tam olarak kullanılmaya çalışılmalıdır. 

— Özellikle çalışma yöntemine bağ- h bulunan, aracın yüklenme ve boşaltılma zamanı olanak dahilinde kısaltılmalıdır. 

— Taşıma işinin iyi organize edilmesi ve plânlanması sayesinde, gereksiz bekleme zamanı kısaltılmalıdır. 

— Taşıma işinde çalışan personele, teknik ve ekonomik bilgiler verilmelidir. 


Motor gücü Ng 
170 BG 180 140 130 120 10 100 90 © 70 60 50 40.30 20 


Meyil e 
0 2 4 6 8 1012 1486 


32 t 24 20 18 
Toplam römork ağırlığı Gr 


Şekil 3. Traktörle taşıma işinde çeki kuvveti ve güc ihtiyacının hesaplanması. 
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Şekil 2. Faktörlere bağlı olarak taşıma zamanı ihtiyacı ve değişimi. 
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Gelişmekte Olan Ülkelerde Kırsal Kalkınma İçin Bölgesel Plânlama 


I. Bölgesel Kalkınmada Politika ve Plânlama : 


Zamanımızda bölgesel plânlama, kalkınmış ve kalkınma yolunda olan ülkelerde giderek genişleyen ve kalkınma için bir manivela özelliği taşıyan önemli bir unsur haline gelmiştir. 

Bölgesel plânlamada, kırsal alanların çok yönlü karekterlerinin sonucu olarak, tek bir konuda veya tüm olarak diğer konularda neler başarılabileceği uzun vadeli olarak karar altına alınır. 
Bunun manası bölgenin çok yönlü olarak planlanması demektir. Bunun içinde, kırsal alanların yeniden analizi ve plânlama tekniklerinin bu alanların sosyal - ekonomik ve kültürel yapısına uygunluk gösterecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. İleri ülkelerde yapılan araştırmalar, bölgesel planlama tekniğinin bu ülkelerin özelliklerine göre tatbikata konulduğunu ve başarılı sonuçlar alındığını göstermiştir. Ancak, Planlamada Analitik metodlar çok hassas toplanmış istatistiki bilgileri ve matematiksel hesapları gerektirdiğinden, Teknik seviyenin yetersiz ve toplanan bilgilerinde güvenilir olmamasından, bu plünların az gelişmiş 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NURETTİN AYDIN 
Ziraat Yüksek Mühendisi 
Bölge Plânlama Şube Müdürü 


ülkelerde başarısızlığa uğramasına sebep olmaktadır. Bu gerçek ortada iken Analitik tekniğin azgelişmiş ülkelerde bir yaklaşım tarzı olarak seçilmesi ve geri kalmış bir bölgede başarı ile uygulanması şüphelidir. 

Bu nedenle teknik problemler çözüme kavuşsada, kalkınma faaliyetlerinde çalışan uzmanlarda bu yolda şüphe olur ve uygulama sonucunun pratikte değeri çok az olabilir. 


KALKINMA PLÂNLARINDA ANA- 
LİTİK YÖNTEMLER : 


Az gelişmiş ülkelerde kalkınma plânlerinin politikasını formüle eednler, geniş çapta matematiksel ve analitiksel teknikler kullandıkları halde, bu tekniklerin hassasiyetinden dolayı ekonomik gelişmenin hesaplamasında yanılgı içerisindedirler, 


Plânlama amaçları için kullanılan ənalitik yöntemler tahminlere dayanır. 
Bu yöntemlerle mevcut olan A noktasın- dan, istikbalde, düşünülen B noktasına erişilebilmesi için düşüncelerin formüle edilmesi yolune gidilir. Politika ve amaçlar başlangıçta yani uygulamadan önce 


tesbit edilir. Pratikte bu yaklaşım iki etapta ortaya konulur. 

1) İlk etapta uygulama için belirli bir bölge seçilir sonra amaçlar tesbit edilerek, kullanılacak lüzumlu bilgilerin güvenilir bir şekilde elde edilebilmesi için sürvey çalışması yapılır. 


2) İkinci etapta Matematiksel ve Analitiksel metodlar kullanılarak uygulamanın yapılacağı bölge için politika tespit edilir. Bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkacak çok sayıda denklemin, eşitliğin elektronik çözümü yapılır ve bölge koşullarına uygun olanlar seçilir. Ancak bu çözümlerle sonuçlar kolayca elde edilebilse bile, bunlar azgelişmiş ve hatta bazen gelişmiş ülkelerde iki sebepten dolayı pratikte tam olarak uygulanamamaktadırlar. 

a. Sosyal yapı ve organizasyon уеtersizliği, 

b. Bir kısım gerçeklerin planlama süresince gözden kaçmış olması. 


KALKINMA PLANLARININ SEVİ-YELERİ : 


Kalkınma planları üç seviyede ortaya konabilir. 


1. Milli Seviyede (Macro planning) plânlama, 


2. Ünite seviyesinde (Micro planning) plânlama, 


3. Bu iki seviye 
(intermediate 
Plânlamadır. 


arasında yapılan plannig) Bölgesel 


Milli seviyede plânlama; genel olarak temel istihsal faktörlerinin, milli ekonominin çeşitli sektörleri arasında dengeli bir şekilde dağılımını o sağlayarak ülke için ekonomik faydayı azami seviyeye çıkarmayı əmaçlar. Birçok kalkınma faaliyetleri milli seviyede iyi bir şekilde projelendirilemez. Sektörel yahut çok amaç- h olan birçok projelerin özellikle bölgenin spesifik özelliklerine göre hazırlanması gereklidir. 


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER 
İÇİN DEĞİŞİK BİR YAKLAŞIM 
TARZI OLAN BÖLGESEL PLÂNLA- 
MA : 


Kalkınmakta olan ülkelerde kırsal alanların geliştirilmesi amacı ile uygulanacak programlar tamamı ile değişik bir yaklaşım tarzını gerektirir, bu ülkelerin spesifik ihtiyaçları hayati bir önem taşımaktadır. Bu ülkelerde öncelikle plânlanan zirai istihsal artışı dahi, ilgili birçok yan kolların düşünülmemesi ve Institüsyonel değişikliklerin yapılmaması halinde başarıya ulaşamaz. Bu yan kolları şöylece sıralayabiliriz. 

a) Usulüne uygun olarak arazi kul- 

Tanımı, 

b) Kırsal toplumların organizasyonu, 

c) Destekleme sistemlerinin ve diğer imkönların organize edilmesi, 

d) Çiftciler arasında bilgi ve görgüyü artırmak için yapılacak yayım çalışmalarıdır. 

Bölgesel plönların gerçekleştirilmesinde çok önemli olan Institüsyonel düzenlemeleri ise şöylece özetleyebiliriz. 

a) Toprak - Toprak mülkiyeti ve yerleşim düzeni, ; 

b) Tarımsal faaliyetlerin kredi yolu ile finansmanı, 

c) İş ve işçi münasebetlerinin düzenlenmesi, 

d) Tarımsal ve Ekonomik kalkınmanin biribiri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, 

e) Eğitim ve yayım işlerinin düzenlenmesidir. 

Bu saydığımız özelliklerin gelişınemiş ülkelerde yetersizliği çevre koşullarının düzenlenmesini de güçleştirmektedir. Bu gibi ülkelerde kaynakların kullanılması için, en iyi yolun seçilmesi ve seçilen yolun halka benimsetilmesi oldukça zordur. Kaynakların kullanılmasında ve takip edilecek yöntemlerde halk kendi bildiği gibi hareket etmek ister. Planların başarıya ulaşabilmesi için, halkla iyi ilişkiler kurarak onlarla beraber olmak onların ilgilendikleri şeyleri bilmek gereklidir. Bölgesel plânların aşağıdaki özellikleri ihtiva etmesi zorunludur. 

1. а) Bölgesel plân milli plânın tamamlayıcısı olmalıdır. 

b) Bütün kaynaklar için etkili bir şekilde uygulanabilir olmalıdır. 

c) Plân, kaynakların uygun bir şekilde kullanılabilmesi için en geniş uyumu gösterebilir şekilde hazırlanmalıdır. 

II. a) Hazırlanan Plân herşeyden önce dinamik olmalıdır. 

b) Plânlamada kullanılan metod yeterince Flexible olmalı ve teferruatta degişiklik yapıldığında plân yeni duruma adepte olabilmelidir. 

c) Uygulama süresince üzerinde. çalışılan faktör, veya bununla ilişkili faktörler gurubunda kalite ve kantite gelişmesi fark edilebilmelidir. 


BÖLGESEL PLÂNLAMANIN MÜŞ- 
TEREK FONKSİYONLARI : 


Bölgesel plânlama son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde ve hatta gelişmiş ülkelerde adeta moda haline geldi ve genişledi. Ancak, bu terim çok farklı şekillerde ele alındı ve kullanıldı. Bölgesel plânlamayı iki farklı şekilde ele alabiliriz. 

1) Integre kalkındırılması plân, 

2) Milli Plânda muayyen kaynakların bölgesel plânlama amacına uygun olarak üniteler şeklinde ele alınması. 

Bölgesel kalkınma çalışmaları kaynakların farklı özelliklerine göre şu şekilde guruplandırılabilir. 

1. Tek bir amaç için alınan bölge : 

Bu durumda normal olarak amaç, spesifik bir tabi kaynağın intensif olarak geliştirilmesi şeklindedir. Buna misal olarak, bir bölgede mevcut nehir vadisinin sulamaya elverişli olacak şekilde plânlamasını söyleyebiliriz. 

2. Sınır - hudut boylarındaki bölgeler : | 

Bu nevi bölgeler genellikle el değmemiş ve nüfus yoğunluğu düşük olan 


olarak tek bir bölgenin için yapılan bölgesel 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bölgelerdir. Bu bölgeler umumiyetle tabi kaynakların geliştirilmesi için ele alınırlar. Bu gibi bölgelerde amaç, yalnız kaynakların geliştirilmesi değil aynı zamanda, Fiziksel yerleşiminde düzenlenmesini gerektirir. 


3. Kendi Kaderine Terk Edilmiş Bölgeler : 

Zamanımızda bir çok ülkelerde bu nev'i bölgeler, o ülkelerin koşulları ile mukayese edilemiyecek kadar geri kalmış ve ihmel edilmiş durumdadırlar. Aynı ülke içerisinde bir bölgenin gelişmiş bir diğer bölgenin ise temel ihtiyaç maddelerini teminde zorluk çekmesi, o ülkenin geleceğinde sosyal huzursuzlukların oluşumu için ortam hazırlar ve ülkede ayrıcalıklar yaratır. Böylesine ihmal edilmiş olan bölgeler o ülke içerisinde adeta tecrit edilmiş durumdadırlar. Yılların ihmali sonucu olarak, kendi kaderine terk edilmiş bölgelerde sosyal - ekonomik ve kültürel yapı ülke seviyesinin çok gerisinde kalmış ve aynı zamanda fırsat eşitliği prensibide zedelenmiştir. Bölgesel plânlama çalışmaları kendi kaderine terk edilmiş bölgeler için iyi bir yaklaşım tarzıdır. Bölge potansiyelini ve milli duyguları da dikkate alarak geri kalmış bölgelerin geliştirilmesi çabaları çabuklaştırılarak, bu bölgelerin kısa süre içerisinde ülke seviyesine çıkartılması zorunludur. Zamanımızda böyle problemli bölgelerin acilen ele alınması ve bölgeler arası dengesizliklerin ortadan kaldırılması, Hükümetlerin politikalarında ciddi olarak üzerinde durulması gereken bir sorundur. 

4. Metropolitan Bölgelerin Plânlaması : 

Dünyanın bir çok ülkelerinde metropolitan sahaların plânlanması ve kalkınma çabaları içerisine alınması önemli bir konu haline gelmiştir. Ви bölgelerde, umumiyetle fiziksel yerleşim düzensiz bir durumdadır. Yapılan plânlama çalışmalarında özellikle bozuk olan fiziksel yerleşimin düzenlenmesi, sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi ele alınır. Bu çalışmalar sadece metropolitan 


bölgeler için değil, aynı zamanda bu bölgeleri çevreleyen anlarıda içerisine alacak şekilde genişletilmelidir. Yapılan çalışmalar bölge sorunlarının çözümlenmesine ve Sorunların giderek artmasının ön: lenmesine yardımcı olur. Bu nev'i çalışmalara misal olarak, Hindistan'da CAL-CUTA Metropolitan bölgesinin plânlanmasını söyleyebiliriz. Bu çalışma, CAL-CUTA'yı çevreleyen dört bölgenin geliştirilmesini ve o düzenlenmesini içerisine almaktadır. 


5. Ekonomik Bölge veya Politik olarak Milli Seviyede Bölgeleştirme : 


Bu durumda ülke, kalkınma ve plânlama amaçlarına göre muhtelif bölgelere ayrılır. Bu ayırım bölge standartları, sosyal, ekonomik ve kültürel özellikler gözönünde bulundurularak yapılır. Bir çok ülkeler bu düzenlemeyi kanuni olarak organizasyon durumunu kolaylaştırmak için yaparlar. Bazı durumlarda ekonomik bölge, kaynakların, eğitim yapısının ve diğer özelliklerin durumuna göre belirlenir. Bu nev'i bölgeleşme programları Yugoslavya, Polonya, Chile ve Nigeria, da uygulanmaktadır. Bu saydığımız ilk dört katagori önce belirttiğimiz birinci tip bölgesel planlamaya girer. Beşinci kategori ise ikinci tip bölgesel planlamaya dahildir. 


Bölgesel plânlama bu katagorilerde yatay ve dikey fonksiyonlarına göre ayrılmıştır. 


A) Dikey fonksiyon, (Macroplanning) plânlama ile münferit bir istihsal ünitesinin (Microplanning) plânlanmasında sektörler arasındaki koordinasyonu gerektirir. 


Milli seviyede 


B) Yatay Fonksiyon; Birçok operasyonlarla ilgilidir, bunları şöylece sıralayabiliriz. 

1. Sektörler arası 

sağlanmasını, 


koordinasyonun 


2. Sosyo Ekonomik Yapının fiziki terimlere çevrilmesini, 


3. Bütün Plânların sağlam projeler içerisinde toplanmasını gerektir. 
Yatay ve dikey fonksiyonların yerine getirilebilmesi için, bölgesel plânlama merkezlerinin bu fonksiyonların gereği olan yaklaşımı sağlamaları zorunludur. 
Her iki fonksiyonda, bölge plinlamasın- da öemli olup aynı zamanda etkenliğini gösterebilmelidir. Kaynakların faydalı bir şekilde kullanılmasının gereği olarak bir bölgenin kalkındırılması, Milli seviyedeki kalkınmadan ayrı tutulamaz. Bölgesel plânlama iki önceliğe göre düzenlen. 
melidir. 


1. Bölgesel plânlama, Macro ve Microplânlama arasında bir bağ görevi yapabilmelidir. 


2. Bölgesel plânlama ile kaynakların iyi bir şekilde kullanılması ve bölge halkıma gerekli faydanın sağlanması mümkün olabilmelidir. Bu iki özellik bölgede müşterek bir fonksiyon içinde toplanır. 
Bu müşterek fonksiyon tek başına analitik yolları kullanarak etkili olamaz. 

Yetiştirilmiş plânlayıcılar ve uygulayıcılar gurubunun, bölgesel plânlama amacına uygun olarak işleri yapabilmeleri için organizasyon yapısında 4 esas prensip dikkate alınmalıdır. 


1. Macro ve Micro Planlama Arasında Dikey (Vertical) 


Koordinasyon : 


Macro ve Micro plânlama arasındaki koordinasyon bölgesel plânlamanın dikey (vertical) Fonksiyonunu teşkil eder. 
Daha önce bahsettiğimiz gibi Macro Plânlama; kaynakların muhtelif sektörler arasında uygun bir şekilde dağılımını ve degişik kullanım durumlarını hedef alır. 
Micro plânlama beşeri davranışlarla yakın bir ilişkiye sahip olup, bu iki metod basit bir analitik çatı içerisine kolayca yerleştirilemez. Bunların bileşimleri ve uyumu ancak bölge plânlayıcıları tarafından sağlanabilir. Bu durum bölge plânlayıcılarının görevidir. Analizler sonuncun- da Milli seviyede bölge seviyesinde veya 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şahsi müteşebbisler seviyesinde nelerin plânlanabileceği ve nelerin faydalı olabileceği ortaya çıkarılabilir. Bölge plânlayıcıları, muhtelif o bölgelerde Milli plân tarafından belirtilen zorlukların, darbogazların neden ileri geldiğini ve bunların neler olduğunu bilmelidirler. Özellikle kaynakların dağılımını, Milli arzuya göre talebi, muhtelif mahsüllerden ne kadar ve ne kalitede istihsal olunacağını aynı zamanda bölgenin mahalli özellikleriпі bilmeleri zorunludur. 


Dikey koordinasyon bazen deneme safhasında kalmış bazen de umulan sonuca varamamıştır. Bölgede bütün sektörler arasında dikey koordinasyon bağının olması düzenli bir plânlama ve uygulama için çok önemlidir. Milli seviyede ve bölge seviyesinde olan bu koordinasyon bağı sadece bölgesel kalkınma için önemli olmayıp aynı zamanda Milli plân ve Hükümetlerin politikaları içinde lüzumlu olup, fikirlerin kolayca pratiğe intikalini sağlar. 


2. Yatay (Horizontal) Koordinasyon : 


Kırsal alanların integre bir şekilde kalkındırılması, ekonomik sektörler arasında kurulan düzenli ilişkiler sisteminin bir sonucudur. Mesela Tarım, en düstri ve servis hizmetleri arasındaki ilişkiler her bölgede mevcut kaynaklara, onların işletilmesine ve bölge ölçüsünde ekonomik gelişmeye bağlıdır. Zirai mahsullerin artırılması için hazırlanan plan, sadece çiftlikte çok faydalı mahsüllerin seçilerek yetiştirilmesi demek değildir. Buna bağlı olarak gelir artışını sağlayabilmek için, servis hizmetlerinin götürülmesi, kentsel pazarların geliştirilmesi, endüstrinin yerleşmesi ve ulaşım imkânlarının yeterli bir düzeye getirilmesi gereklidir. Buna ilâve olarak hazırlanan plânlar, fiziki terimlere dönüştürülebilmeli ve bölgenin spesifik özelliklerine uygun projeler haline getirilebilmelidir. Ви fonksiyonlar bölge plânlayıcılarının sorumluğundadır. 

Bu işler pratikte iyi bir şekilde disipline edilmiş ve her üyesi belirli bir konu üzerinde eğitilmiş bir ekip tarafından yürütülür. Bölge planlama ekibin- de; Tarım Ekonomi, Sosyolaji, halk idaresi, Mühendislik, Mimarlık vs. konularda ihtisas sahibi olmuş elemanların bulunmasında zorunluk vardır. Bu ekibin koordineli bir şekilde çalışması, ekip üyelerinin oluşturdukları fikirlerin disipline edilerek sonuçlandırılması ve oluşan Fikirlerin uygulamaya intikali ekip liderinin görevidir. Ekip liderinin işleri iyi bir şekilde ve bilerek yürütebilmesi için şumullü plânlama konusun- da eğitilmiş olması gereklidir. 

3. Plânlama ve Uygulama : 

Plânlamayı bir defaya mahsus olan bir iş olarak ele alamayız. Plânlamanın dinamik bir yapıya sahip olması ve uygulama ile yakından - ilgisi bulunması gereklidir. Uygulama : süresince yapılacak gözlemler sayesinde yeni kalkınma Һатleleri için lüzumlu olacak bilgiler temin edilir. Uygulama sayesinde, ele alınacak yeni değişiklikler ve plânlama süresince gözden kaçan gerçekler ortaya çıkar. Uygulama sonucu olarak ortaya; çıkacak yeni durumlar orijinal plâna adapte edilerek amaca yöneltilir. Bazı hallerde ortaya çıkan bu yeni durumlar amaçta değişmelere de yol açabilir. 

Bu prensiplere göre bölgesel plânlama birbirini takip eden bir çok kademelerle ilgilidir. Bu kademeleri şöylece sıralayabiliriz. 

1. Hedefin ve engellerin (sosyal, ekonomik ve politik bakımdan) kararlaştırılarak formüle edilmesi, 

2. Muhtelif faktörlerin ihtiyaç göstereceği bilgilerin toplanması, 

3. Önceden saptanmış hedeflere göre politikanın ve detay plânların karara bağlanması, 

4. Hazırlanan plânın uygulama kademesinin hazırlığı ve uygulamadan sorumlu olacak idari kademenin teşkili. 

5. Uygulamaya geçiş, uygulamanın sürekli takibi ve devamlı gözlem işlerinin zamanında yapılabilmesi için bu tedbirlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. 

Plânlayıcılarla uygulayıcılar arasında koordinasyon noksanlığı ve yetersiz- 


liği pratikte devamlılığı ortadan kaldırır ve planın uygulanmasını imkânsız hale getirir. Bölgesel plânlamada koordinasyon sorunu organizasyon yapısı içerisinde her konuda olduğu gibi bu konuda da genellikle politikayı tayin edenlerle, planlayıcılar ve uygulayıcılar arasin- da bir çalışma bağının etkili olarak kurulması zorunludur. Sadece organizasyon yapısının. arzu edilen seviyede olması problemlerin çözümüne yetmez. Bu yapının işler halde elması ve fonksiyonlarını yerine getirebilmesi şarttır. Aksi halde uygulamadan umulan sonuç alınamaz. 

4. HİZMETİ GÖTÜRENLERLE - FAYDALANANLAR ARASINDAKİ İLİŞ-KİLER (ACTİVATİNG, ACTİVADET) : 

Kalkinma çalışmalarında halkla olan münasebetlerin direkt temaslarla sağlan ması, kalkınma faktörlerinin bilinmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Kalkınma faaliyetlerin sorumlu olanlarla (the activatıng), kalkınma faaliyetlerinden faydalanacak olanlar (the activated) arasında direkt münasebetlerin sağlanması, İntitüsyonel (plânlamanın önemli bir prensibini teşkil eder. Bu gibi direkt münasebetler kalkınma ekibine analitik metodlarla bertaraf edemedikleri hususların çözümlenmesini sağlar. 

Bölge sakinlerinin davranış ve reaksiyonlarının tesbiti anından itibaren, genişletilerek developman programlarının başarılmasına kadar, mahalli halkla sıkı 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işbirliğinin sağlanması son derece önemlidir. Planların anlaşılabilir olması, halkın ihtiyaclerına cevap verebilmesi, kolayca projelendirilebilmesi ve projelerin mahalli şartlara uyabilir olması için plânlayıcıların işin başından itibaren mahalli halkla çok yakın ilişki ve temas içerisinde olmaları gerekmektedir. Özel durumlerde, halkın sık sık ortaya çıkan reaksiyonlarının ortadan kaldırılması kolay bir iş olamaz. Günlük temaslar ve karşılıklı iyi niyet kalkınma ekibinin işini kolayləştirir” aynı zamanda plânın bölge insanına ve maddi çevreye adaptasyonunu kolaylaştırır. 

Sağlam bir organizasyon yapısında Institüsyonel yaklaşım kalkınmanın çok önemli bir unsuru olarak ortaya çıkar. 
Bu durumda etkili bir Institüsyonel yaklaşım, bölgesel planlamada ve şumullu kalkınma plânlamasında bir çok zorlukların ortadan kalkmasını kolaylaştırır. Institüsyonel yapı bir müşterek fonksiyona sahip olarak işin başından itibaren her safhada kullanılırsa, plânların gerçekleştirilmeside hayal olmaktan kurtarılmış olur. Bunun sonucu olarak ülkeye ve bölgeye umulan faydanın sağlanmasıda, mümkün olur. 

Faydalanılan Eserler : 

1. В. Weitz, Rulal Development іп a chan- 
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2.R. Weitz and A. Rokach, Ağrucultural 
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1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununda Mer'a Yaylak ve Kışlaklar 


I. GİRİŞ: 


Genişlik yönünden yurt topraklarından küçümsenemeyecek bir alanı kaplamakta olan mera yaylak ve kışlaklarla beslenmeleri büyük çapta bu yerlerden yapılan hayvancılığımız arasında halen sıkı bir ilişki vardır. Hayvanların beslenmelerindeki önemlerinden ötürü bu yerlerin dolaylı olarak milli gelire olan katkıları da büyük olmaktadır. Bu yerler üzerinde, bu yerlerle ilgili başlı başına sorunlar eskiden beri süre gelmektedir. 
Bu sorunlar yurt topraklarının korunması ve geliştirilmesi, hayvancılığın devam ve geliştirilmesi ile; zaman zaman kırsal alanlarda emniyet sorunu olarak görülmektedir. Bugüne dek mer'a yaylak ve kışlaklardan daha fazla yararlanma ve gerekse yararlanma şeklinin değiştirilmesi ekonomik gücü fazla olan kişiler eliyle ve onların yönünde olmuştur. Sürü sahipleri daha çok yararlanırken, işleme gücü kuvvetli olanlarda yararlanma şeklini değiştirme olanağını daha çok kullanmışlardır. Bunun sonucunda; verimsiz alanların artması geçici hayvancılığa. bağlı 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olan çiftçilerin durumlarını güçleştirmiştir. 

Halen ekonomiye katkısına karşılık ağır, erken, sistemsiz harap edici otlatma ile toprağı dahi tutamıyacak ölçüde zayıflayan bu geniş alanların kurtarılması için bugün büyük harcamalar yapılması gerekmektedir. 

Şimdiki durumun bir sebebi de bü yerlerin yönetim, geliştirilme ve korunmasını sağlamada..Yetersiz kalmış, zaman, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun bir statünün kurulmasını temin edemiyen bu yerlere ilişkin mevzuatta aramak lâzımdır. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasında mer'a yaylak ve kışlaklar âyrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir. Esas konumuz kanundaki mera yaylak kışlaklarla ilgili hükümlerin getirdiği çözümlerle, noksanlıkların tesbiti ve yapılabilecek değişikliklerin neler ola- 


“bileceğinin araştırılmasıdır. 


Yasanın hükümlerinin incelenmesine geçmeden önce mer'a - yaylak kışlakların mülkiyet hakkı açısından yasal durumla- 


rının özetlenmesinde fayda görülmektedir. 


П. MERA, YAYLAK VE KIŞLAKLA- 
RIN MÜLKİYET HAKKI AÇISIN- 
DAN YASAL DURUMLARI : 
Mülkiyet hakkı ile diğer birçok hakların özleri arasında organik bir bağ tesbit edilmektedir. Kişisel o özgürlüklerin, demokrasinin siyasal özgürlüklerine ekoromik gelişme ve değişmelerin daha hızlı toplum yararına devam etmesi bakımından bu hak tanınmıştır. Bu hakkin asil öğeleri bir değer üzerinde fiili, yasal hakimiyet, kullanma, yararlanma ,tasarruflar yapabilme haklarıdır. Bu hakkın asıl öğelerini ait özlerin varlığı bu hakkın özünü var kılacağı gibi, bu hakkın varlığı ile var olabilen ve kullanılabilen hakları fiili olarak var kılar. Kanımca mülkiyetin kutsallığı bu hakkın diğer özgürlüklerle olan ilişkisinden, onların var olmalarına katkısından, bu hakkı elde etmeleri emeğin kutsallığından, kişilerin toplum ve kendi yararlarını gözetmedeki başarı ve çalışmalarından gelmesinden: dir. 

Topraklar arttırılamayan servet olarak vatandır. Tüm ulusundur. Toprakların mülkiyet hakkını Ulus kişilere vermiştir. Bir tüzel kişi olan devletin de yurt topraklarından bir bölümünü oluşturan mer'a, yaylak ve kışlakların mülkiyetine sahip olması, bu topraklar üzerinde tasarruflarla bulunabilme olanağını elde tutması ulusca verilmiş ve ulus adınadır. 
Devlet bu yerlerden yararlanılma hakkını belli özel ve tüzel kişilere devretmektedir. Bu yerler üzerinde devletin hakkı buralardan yararlanılmayı tanzim etmek hakkı değildir. Osmanlı toprak rejiminde de bu hak tanzim etme hakkı değildi. 
Medeni kanundan menfaatı umuma ait yerlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında olması esasını getirmekte bu yerlerin yasal olarak yerini tayin etmektedir. 

1757 sayılı Yasa mer'a, yaylak ve 
kışlakları Devletin hüküm ve tasarrufun- da olan yerlerden saymıştır. Devlet hem çıplak mülkiyete ve hemde bu yerleri tanzim yetkisine sahiptir ve tam maliktir. Belli bir topluluğa yararlanmak üzere terk ve tahsis ettiği yerlerden isterse 


tahsisi kaldırabilir ve mülkiyetin yasal olarak mevcut olan bütün öğelerini de fiilen üzerinde toplayabilir. 1757 sayılı yasa ile Devlete verilen mülkiyet hakkının öğelerinden yararlanma hakkını belli bir topluluğa devretmek yetkisi verilmiştir. Yararlanma hakkının devri, bu yerlerin korunması, geliştirilmesi verim ve gelirlerinin arttırılması bu kaynaklardan ve üretilen değerlerden eşitlik içinde yararlanmaya olanak verecek yasal temele dayanmalıdır. 1757 sayılı yasanın mer'a yaylak kışlaklara ilişkin hükümlerine gelince konuyu ne derece çözebileceğini zaman gösterecektir. 


III. 1757 SAYILI- TOPRAK VE TARIM REFORMU YASASININ MERA, 
YAYLAK KIŞLAKLARLA İLGİLİ HÜKÜMLERİ : 


Mer'a, yaylak ve kışlakların 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununda yeniden düzenlenmesi, dağınık çelişik ve ihtiyaçların karşılanamayan konudaki kanun, T.B.M.M. yorumları, ictihat, tüzük ve yönetmeliklerin bir bakıma derli toplu hale getirilmesi konuda ileri atılmiş bir adım sayılmalıdır. Ancak konunun en iyi şekilde düzenlendiğini belirtmekte mümkün değildir. 

1757 Sayılı Yasanın 131 - 160 maddeleri ayrı bir bölüm olarak bu yerlerin Yeni Yasal düzenini getirmektedir. Yasadaki tesbit ve tahsislere ilişkin hükümler ve bu konularda yetkili görevli ve sorumlu kılınan Kuruluşlar iki kısım olarak incelenmiştir. 

A) — Mer'a Yaylak ve Kışlakların tesbit ve Tahsis Hükümleri : 

Kanunun 132 inci maddesinde mer'a yaylak ve kışlakların mülkiyet açısından 
hukuki durumu tesbit edilmektedir. 1858 
tarihli Arazi Kanunnamesindeki hükümlere, 1926 tarihli Medeni Kanunun 741 
maddesine bu konudaki içtihatlara uygun olarak bu yerlerin Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu ve zaman aşımı ile mülk edinilemiyeceği hükmü getirilmiştir. 
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Kanunun 133. maddesinin (b) fıkrasında; (a) fıkrasında bahsedilen eskiden beri mera yaylak ve kışlak alanlarina ilâve olarak bu kanunun uygulanmasında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen arazilerden ihtiyaca göre mer'a, yaylak ve kışlak alanlarına tahsis edilebilme olanağı tanınmıştır. Kanunun 
138. maddesinin birinci fıkrasıda yeni alanlardan mera yaylak ve kışlak olarak ihtiyaçlara göre arazi tahsis edilmesi olanağını vermektedir. Bu maddeler ile getirilen esaslara göre doğal mer'a vasıflı araziler uygulanan toprak kanunları ile dağıtılan ve yararlanma şekli değiştirilmiş, aslında mer'a yaylak, kışlak olabilecek sahalar tesbit edilecek ve mer'a yaylak veya kışlak olarak yeniden tahsis edilebilecektir. Bununla : hayvancılık ve diğer tarımsal faaliyet “kolları arasında bölgesel ve yerel olarak ekonomik, teknik gereklere göre ihtisaslaşmaya yönelik bir yapı kurulmasına olanak verilmektedir. 

138. maddenin asıl önemli bölümü ikinci fıkrasıdır. Madde ihtiyacı karşılayabilsede, Tarımsal sahada hayvancılık kolunun gelişmesini küçük, yoksul çiftçilerin bu yerlerden yararlanma haklarının tesbit edilmesinde eşitliği sağlayacak nitelikte değildir. 

Bu fıkrada 137 nci maddeye göre tesbit edilen ve ilerki gelişme durumlarına göre farz edilen hayvan sayıları gözönüne alınarak çiftçilerin otlatma hakkı bulunmaktadır. 

Geniş arazi sahibi ve aynı zamanda tesbit anında fazla miktarda hayvanı bulunan sürü sahiplerinin otlatma haklarının daha geniş olmasına karşılık, hayvan sayısı az olan küçük çiftçilerin, kendisi- ne Toprak Reformu ile arazi verilenlerden hayvanı bulunmayanların veya az olanların, otlatma hakları ise daha az olabilecektir. 

Bu fıkra devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden küçük, yoksul çiftçiler lehine mevcut olan hayvan sayılarına göre değil, eşitlik esasına göre küçük yoksul çiftçilerin işletmelerinde  hayvancılığın ağırlık kazanmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlenme hayvancılık sektörünün gelişmesine, daha belirgin hale gelmesine yardımcı olabileceği gibi gelirlerin de eşit dağılımına etki edecektir. 

Kanunun 147. maddesi tahsis kararının kapsamını getirmektedir. Maddeye göre başka bir yerde yerleşmek gayesi ile bulunduğu yerden ayrılanların, mer'a yaylak ve kışlaklardaki otlatma hakkı sona ermektedir. 4. ncü fıkrada getirilen esas bu yerleri düzenliyen eski yasalardakinden farklıdır. Osmanlı arazi kanunlarında, içtihatlarda, arazisini satan, o yerden, başka bir yere yerleşmek için ayrılanların mer'a, yaylak ve kışlaklardan yararlanma haklarının yeni maliklere geçmesi esası kabul edilmiştir. Bu esas tarımsal faaliyeti sevmiyen, verimsiz çalışan, başka sahalarda daha verimli olabileceklerin tarımsal sahadan ayrılmalarını kolaylaştırmakta, aynı zamanda tarımsal sahada çalışmak isteyen, tarım dışından yeni çiftçiler bulunmasını da daha kolaylaştırmaktadır. Bu madde daha çok çiftçiyi toprağa bağlamaya hizmet ederken, verimsiz çalışmasına, yahut arazisini ucu- za satmasına sebep olabilecek sakıncaları taşır görünmektedir. 

Bir defa başka yere yerleşmek üzere ayrılan küçük çiftçinin işletmesinde hayvancılık hakim durumda ise mer'a, yaylak, ve kışlak hakkı sona ermiş olarak, yeni sahibe intikal eden işletmede, yeni sahip ne yapacaktır. İşletmenin düzeni bozulacak işletme gelirleri düşecektir. 
Yeni sahip gelişme geçinme zorlukları ile karşılaşabilecektir. Onun için bu fıkra- nın eski yasalarda olduğu gibi, başka yere yerleşmek için köy veya belden ayrılarak, işletmesini başka birine devreden çiftçilerin, mer”a yaylak ve kışlak haklarının yeni malike geçmesini sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. 

Yeni malik bu haklardan yararlanmaz, yararlanma hakkına sahip çiftçiler haklarını kullanmazlar veya hak sahiplerinden hayvancılığı bırakanlar olur ise, bunların bu yerler üzerindeki haklarının düşeceği maddeye ilave edilmelidir. 


Ayrıca Kanunun 149. maddesine köy veya beldeye yerleşenlere veya yeni kurulan ailelere mer'a, yaylak, kışlaklardan otlatma hakkı verilmesinde, kıftasiyeciliği önlemek bakımından, 145 nci madde ile getirilen ve tahsis kararının değiştirilebilmesini belli sürelere bağlayan esasa uygun bir ek yapılmalıdır. 

Mer'a, yaylak ve kışlaklardan yararlanma belli nedenlerle sona ermekle beraber, esasen hak sahibinin ömrünce devam eden bir hak olarak görünmekte, hak sahibinin eş ve çocuklarına bu hakkın geçmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Tarımsal işletmenin bütünlük ve düzenli devam etmesini sağlamak bakımından, ölen hak sahibinin, mer"a, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakkı işletmede ki tek kanuni temsilciye intikal edebilmelidir. Kanunda bu konuya yer verilmemiştir. 149 ncu maddeye bu konuda ek yapılmalı ve maddeye ilişkin olarak çıkarılacak yönetmelikte konu açığa kavuşturulmalı, yararlanma hakkının bu şekilde devri esası kabul edilmelidir. 

B —) Mer'a yaylak ve Kışlakların tesbit, tahsis, yönetim ve geliştirilmesin- de yetkili, görevli ve sorumlu kuruluşlar : 


Kanunun 134. maddesine göre; mer'a yaylak ve kışlakların tesbit ve tahsisin- de, 140. maddesine göre bu yerlere ait kütüklerin düzenlenmesinde, 142. maddesine göre, bu yerlerin tahsis amaçları- nın değiştirilmesinde, 145. maddesine göre de tahsis kararlarının değiştirilmesinde görevli ve yetkili kılınan kuruluşlar arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yer verilmemiştir. 

Esasen çalışma konuları itibarıyla; geniş teşkilâta sahip olması ve çiftçiyi topraklandırma kanununda görevlendirilmiş ve fiilen cumhuriyet döneminde kırsal alanlarda en yakın ilişki içerisinde bulunması gözönüne alınarak, diğer Bakanlık ve kuruluşlarla birlikte çalışmak üzere bu Bakanlığın da görevli ve yetkili kılınmasının pratik ve devamlı bir çok faydaları olacaktır. İlgili maddelere bu konuda ek yapılmalıdır. 


Kanunun 150. maddesine göre mer'a yaylak ve kışlakların ihtiyaçtan fazla olan ürünlerinin satışından elde edilecek gelirlerin Köyde, Köy sandığına, Beldede Belediye bütçesine mal edilecek ve 151. 
maddeye göre de bu yerlerden yararlanma ücretleri köyde, köy sandığına, Belde de, Belediyeye ödenecektir. Eski mevzuatlarda bu konuda yetkililer köyde muhtar, Beldede Belediye Başkanları olduğu gibi bu yasa ile de aynı yönetimler yetkili kılınmaktadır. 


Bu maddelerde ve kanun bir çok maddelerinde yer alması gerekli, yeni düzenlenmenin temeli olarak, Toprak ve Tarım Reformu kooperatiflerinin bu yerler üzerinde de yetkili ve görevli kılınmasıdır. 


Kooperatiflere bu yerlerin Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre, yönetilmesi, tahsis amacına uygun yararlanılmasını sağlamak, ıslah, bakım, geliştirme konularında projelerin hazırlanması ve uygulanmasında yardımcı olmak ve uygulamaların devamlı takibini yapmak, bu yerlerden yararlananların hayvancılık dalında gelişmelerine katkıda bulunmak görevleri verilmelidir. i 


Bu konularda yetkili ve görevli kılınan kooperatiflere, kendilerine mera, yaylak ve kışlaklardan yararlanma hakkı verilenler üye edilmelidir. Ayrıca ihtiyaçtan fazla olan mer'a yaylak ve kışlak ürünleri karşılığı gelirler, bu yerlerden yararlanma ücretleri yetkili ve görevli olan kooperatiflerde biriktirilmelidir. 


Zaten 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 70 nci maddesinin (n) fıkrasına göre; Toprak ve Tarım Reformu Kooperatifleri bu yerlerin bakım ve ıslahının yapılmasında görevlendirilmiştir. 

Bu görev ancak kooperatifin yetkili ve sorumlu olması ve gelirlerin kooperatiflerde toplanması ile başarılı olarak yürütülebilir. 

Köy ve Belediye yönetimlerinde mer'a, yaylak ve kışlaklardan ıslah, bakim ve yönetiminde Kooperatif yönetim organında yer almalıdır. 

Eskiden beri yetkili ve görevli kılınan yönetimler; bu yerlerin idaresini, geliştirilme ve korunmasını yeterince sağlayamamışlardır. i 

Kanunun 151, 153, 154, 157 nci maddelerinde yeniden asıl görevli ve yetki olan köy ve belde idarelerinin bu konuda çalışmaları, başarıları sınırlı kalmak durumundadır, 

Ayrıca Kanunun 151 nci maddesinde yükümlülük olarak yararlanma hakkı olanlara ücret ödemelerini o getirmiştir. 
Ücretli yararlanma eski osmanlı toprak kanunlarında da var olan konulardandır. 
Bu yükümlülüğe ek olarak devlet yararlanma hakkını verdiği kimseleri köy ve belde idarelerini bu yerlerin bakım, ıslah ve geliştirme konularında kooperatiflere imece, salma gibi araçlarla yardımcı olmak üzere görevlendirmelidir ve maddeye bu konuda ek yapılmalıdır. 

Kısaca: Yönetim, ıslah, geliştirme ve koruma konularında esas yetkili görevli kooperatiflere köy ve belde idareleri, yararlanma hakkı olan kişiler yardım etmekle yükümlü olacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

С —) Mülk mer'a yaylak ve kışlaklar, yararlanma hakkının düşmesi, konularının düzenlenmesi : 

Kanunda, 1858 tarihli Arazi kanunnamesine göre; kişilerin mülkiyetinde bulunan mer'a, yaylak, kışlak ve otlakiyeler düzenlenmemiştir. Bunların kamulaştırılması, mülk sahibine yeniden bir kısmının verilip verilmeyeceği, tahsisi konularinda bir boşluk mevcut bulunmaktadır. Sanıldığından herhalde çok fazla olan bu durümdaki özel mülkiyete konu olmuş yerlerin kamulaştırılma ve tahsisini getirilen hükümlerle tam olarak düzenlemek, yapmak güç görülmektedir. Bu boşluğu dolduracak bir ek madde konulması gerekli görülmelidir. 


Mer'a yaylak ve kışlaklara tecavüzün men'i ve bu yerlere tecavüz suçları nın takip ve cezalandırılmaları gerek ceza kanunu уе: сегекѕе diğer kanunlarda mevcuttu. Yeni kanunda aynı cezai sorumlulukların uygulanması kabul edilmektedir. Burada ayrıca bir madde halinde bu yerlere tecavüz edenler veya ettirenlerin mer'a yaylak ve kışlaklardan yararlanma haklarının son bulacağı esası getirilmelidir. 


IV—SONUÇ: 


Mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin mevzuatın bir araya getirilmesi, düzenlenmesi önemli bir adım olmakla birlikte burada ve başka yerlerde, başkalarınca konuyla ilgili önerileri dikkate alarak kanunda bazı değişiklikler yapmak zaruri görülmektedir. 

Yurt topraklarının bir bölümü olan orta malı olarak kullanılan bu yerler doğaya terk edilmiş değildir. 


Devlet bu konuda yetkili kılacağı kooperatifler yardımıyla kanunun uygulanmasını sağlamalı, kendisi uygulamayı takip etmeli ve bu konuda mahalli güçleri aşan yatırım ve çalışmalarda bulunmalıdır. 


Halka bu yerlerin sadece yararlanılacak yerlerden olmadığı bilinci yerleştirilmeli, yararlanma hakkı eşitleştirilirken yükümlülükleri genişletilmelidir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin bu yerlerden yararlanma hakkı sona erdirilmelidir. : 

Bu yasanın değiştirilmesi, en iyi uygulanmasğı da kırsal alanın davalarını çözemez ancak bir halka daha sağlam olabilir. Kırsal alanın diğer sosyo - ekonomik sorunları çözüme ulaştırıldıkça bu yerlerin geliştirilmesi, korunması daha kolay olacaktır. Bakım kolaylaşacak bü yerlere tecavüzler olmayacaktır. 


ÜLKEMİZİN TEMEL SORUNLARI 
VE TARIMSAL KOOPERATİFLER 


Türkiye için Tarımsal Kooperatiflerin önemi çok büyüktür. Çünkü, ülkemizde tarım işletmelerinin büyük çoğunluğunu, küçük köylü işletmeleri teşkil etmektedir. Bilindiği üzere, kooperatifleşmede birlik ve beraberlik ruhu ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma fikri önde gelmektedir. Şu da var ki, «Yurdumuz, tarımsal bünye olarak, kapalı aile ekonomisinden pazar ekonomisine geçiş dönemini yaşamaktadır.» 


Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı, ülkemizin temel sorunları ve kalkınma potansiyeli gözönünde tutularak hazırlanmıştır: Ekonomik, sosyal ve kültürel yönlü olan kalkınmamızı hızlandırabilmek için reformların en kısa bir zamanda gerçekleştirilmesi zorunluğu vardır. . Plân, vatandaşın özlemini çektiği manevi huzuru ve kişi mutluluğunu sağlama amacına yönelik bir izlem gütmektedir. Ve ayrıca, Kamu Kesimi için emredici, Özel Kesim için yol gösterici olan bir nitelik taşımaktadır. Dünya Ulusları halen kooperatifleşmeyi bir üçüncü kesim olarak önermektedirler. 

Ülkemizde, Kamu Kuruluşlarına ve Özel Teşebbüse birlikte yer veren karma ekonemi düzeni benimsenmiştir. Memleketimiz önümüzdeki dönemlerde, sahayileşmiş toplumlar arasında yer alma zorunluğunda (bulunmaktadır. Ülkemizin kalkınması, sanayileşme ile mümkün gö: rülmektedir. Bunun için, tarım ve sanayi sektörleri arasında dengeli ve uyumlu bir gelişme sağlanması da gereklidir. 

Ülkemizin temel sorunlarını şöylece sırlamak mümkündür : 

1-— Nufusumuz hızla artmaktadır. 

2 — Örgün ve yaygın eğitim kurumları ile sağlık kurumlarımız henüz toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelik ve nicelikte değildirler. 


Yazan : Mustafa DİNÇER 


3 — Köyden kente yapılan göçler 
nedeni ile, kentleşme hızının artmasından ötürü, dengesiz ve dağınık bir kentleşme ve yerleşim ile gelişi güzel bir sanayileşme doğmuştur. 

4 — İş gücü arzının fazlalığına mukabil, yurt içi ve yurt dışı işçi taleplerinin azlığı ve dolayısıyle, gizli ve açık işsizliğin yaygın ve yoğun bir hal almış olması. 

5 — Yurdumuzda henüz teşkilâtlanmış bir sermaye piyasasının doğmamış olması; uygulanmakta olan tasarruf ve kredi sistemlerinin hızlı kalkınmamıza yarayacak bir biçime dönüştürülmesi zorunluğu, 

6 — Ülkemizde genellikle küçük ve 
orta sanayi işletmeleri (o gelişmektedir. 
Bunlar, dışa dönük bir amaçla çalışmaları gerekir iken, daha ziyade iç tüketim mallarının yapımına heves etmektedir-ler. 

Yatırımlar, toplum yararının gerektirdiği yöne ve önceliklere göre gerçekleştirik melidir. Sanayileşmede, büyük ve ileri teknolojiye yer verilmeli ve bunların ara )ve üretim malı yapan dışa dönük kuruluşlar olmasına da bilhassa dikkat edilmelidir. Ayrıca, mevcut sanayi kuruluşlarımızın verimli çalışmaları ve kaliteli mal yapmaları da sağlanmalıdır. 


7 — Ülkemizden dış ülkelere tütün, 
pamuk, kuru üzüm, kuru incir, fındık gibi tarım ürünleri ihraç edilmektedir. Sanayi ürünleri ihracı toplam ihracatın 1/5 i kadardır. Yukarıda belirtilen neden ile her yıl bira zdaha artan dış ticaret açığımızı kapatmak çarelerine baş vurulması gerekmektedir. Yeraltı ve yerüstü servetlerimiz, olanaklarimiızdan yararlanılarak mamül veya yarı mamül bir halde ihracı için çaba gösterilmelidir. 

8 — Kamu Kuruluşlarımız, verimli 
ve etkin bir şekilde yönetilmeye muhtaçtırlar. Bu nedenle, Kamu Kuruluşlarımızdaki yönetim düzeninin islâhı gerekmektedir. 

9 .— Ülkemiz kendisini, 1995 yılına 
kadar Ortak Pazar için hazır bir hale getirmek zorundadir. «AET nin eşit şartlarına sahip şerefli bir üyesi olarak, politik ve ekoromik bütünlüğümüzü korumamız gerekmektedir.» 

10 — Yurt içi gelirde tarımın payı 
00 30, sanayiin payı % 21, hizmetlerin payı %49 dur. Sanayie ait pay oranının artırılması gerekmektedir. 

Ekonomimiz tarıma dayalı bulunduğundan: tarımsal gelirin artımı için, tarımımızda tarımsal mekanizasyon ile modernizasyon ve bilinçli çalışma şart olmaktadır, Ayrıca tarım sektörünü, üretimden tüketime kadar kapsama giren her konuda rasyonel olarak çalışan bir nitelik ve niceliğe kavuşturmalıdır. 

Yukarıda açıklanan temel sorunların çözümü için değişik yönlü veya bir başka deyimle, çok amaçlı olan tarımsal kooperatifler pek büyük bir önem taşımaktadırlar. Köylerimizde rasyonel olarak çalışan örnek işletmelerin çoğalması ve kooperatifleşmenin yaygın bir hâl alması, büyük yararlar sağlayacaktır. Degişik yönlü — çok amaçlı— olan tarımsal kooperatifler mucize yaratacak bir güce sahip olmadıklarından, kendilerinden beklenen faydaları, uzun vadede gösterebileceklerdir. 

Toprak - insan ilişkilerinin düzenlenmesi ve örgütlenme için, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasından çok şeyler beklenilmektedir. Bitkisel üretim artışı- nın sağlanmasında sulama, gübreleme, sertifikalı tohumluk kullanma, tarımsal mücadele, geliştirilmiş ve mekanize olan toprak işlemesi gibi tarımsal tekniklerin eğitim ve yayım yolu ile çiftçiye öğretilmesi şarttır. 

Genel kooperatifleşmeyi ve Би arada tarımsal kooperatifleri, kalkınmamızın araç ve gereçleri diye kabul etmek mümkündür. 
> « Ülkemiz, Uluslar arası koşullara uygun, rekabet. gücüne sahip ve sıhhatli 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olan bir sanayileşme hamlesi yapabildiği ve ayni zamanda da kooperatifleşmeyi bilinçli ve yaygın olarak gerçekleştirebildiği oranda kalkınabilecektir. Dünyadaki kooperatifçilik hareketlerinin izlenmesi ve teknolojik gelişmelerin kovuşturulması suretiyle, Türkiye koşullarına uyabilecek, en yeni teknolojinin yurda sokulması ve bunların etkin bir şekilde çalıştırılmaları gereklidir. 

Tarımsal Kooperatifler tarımımızın, ekonomimizin ve sosyal yönden kalkınmamızın birer kaldıracı olmak niteliğindedirler. Şöyleki, bu kooperatifler ortaklarının bilinçlenmesinde, mali  yönden güçlenmelerinde, girdi. ihtiyaçlarının temininde ve ürünlerinin pazarlanıp satılmasında ço kyararlı olan görevlerle yükümlüdürler. Böylelikle üretimin sürekli olarak artırılması ve gelir dağılımının Yurt düzeyine yaygın olarak dengeli bir hale getirilmesi mümkün görülmektedir. 
Kooperatifleşme ile, bütün vatandaşlar için adil bir refahın sağlanmasına çalışılmaktadır. 


Ekonomik yönden gelişebilmemiz ve Yurdumuzun dengeli bir şekilde kalkınması için kooperatiflerin taşıdığı büyük önem, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında da etraflı bir şekilde belirtilmiş bulunulmaktadır. DPT ve öteki ilgili kuruluşlarca, kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve yaygın bir hale getirilmesi için gerekli çabalar harcanılmaktadır. 


Kooperatifçilik ve bu arada Tarımsal Kooperatifçilik hareketinin geliştirik mesi ve mahalli örgütlenmeler ile gerekli üst örgütlenmelerin, maddi ve manevi yönlerden desteklenmeleri şarttır. 

Kooperatifler Bankasının kurulma: sına ait çalışmaları, bu yolda - atılmış olumlu bir adım olarak kabul etmek lâzımdır. 

Siyasi iktidarlar kooperatifçilikten yana olmak zorundadırlar çünkü, Anayasamızın 51. maddesinde: «Devlet, Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri айг.» ifadesi yer almış bulunmaktadır. 


MİDYE ZİRAATI 


Birbirine tesbit edilmiş iki kabuk ve bu kabukların altında bir manto bulunan bu hayvanların belirli bir baş bölgesi yoktur. Genel olarak dış hatları ovaldir. Bentik hayvanlardır. Yumurta- dan çıkan yavrular bir müddet serbest yüzdükten sonra bisüs denilen yalancı ayakları ile sert cisimler üzerine kendilerini tesbit ederler. Ve ömürlerinin geri kalan kısmını burada geçirirler. 

Besinlerini fitoplanktonlar teşkil eder. 

Fitoplankton : Suda yaşayan mikroskobik bitkilerdir. Bunlam çoğalması denizlerin midye verimliliğine tesir eder. 


Süleyman Sarıkaya (x) 
Ziraat Yük, Mühendisi 


Güneş enerjisini kullanan bu bitkiler deniz kıyılarının güneş ışığı alabilen derinliklerinde fazlaca bulunan СО», Su ve mineral tuzlardan organik maddeyi üretirler. 


Denizlerde yaşayan bütün bu hayvanların varlığı deniz mer'ası sayılan bu küçük bitkilerin mevcudiyetine bağlıdır. 
Çünkü, bu bitkiler, Zooplanktonlar (mikroskobik hayvansal canlılar) tarafından yenilir, Zooplanktonları, küçük balıklar, onları da büyük balıklar yerler. Büyük balıklar da insanlar tarafından yenilir. - 


TABLO І. F.A.O. kayıtlarına göre Türkiye'nin yıllara göre midye istihsali : (Ton) 


Yıllar 


İstihsal miktarları (Ton) 


700 
100 
600 
600 


TABLO II. Tür ayırımı olmaksızın Dünya midye istihsali (100 ton) (FAO) 


Yıllar 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


(x) Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Deniz Ürünleri Şb. 


İstihsal miktarı (100 ton) 
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1970 yılı Dünya istihsalinin bölgelere 


göre dağılımı (FAO) 


TABLO III. 
Bölgeler 
Atlantik Okyanusu 
Pasifik » 


Akdeniz ve Karadeniz 
Hint Okyanusu 


TOPLAM 


1970 yılında 10.030 tondan fazla 
istihsal eden ülkeler (FAO) 


Ülkeler İstihsal (1009 ton) 
1. İspanya 109.7 
2. Hollanda 86.7 
3. Fransa 33.5 
4. Danimarka 20.1 
5. İtalya 13.7 
6. Kore 10.8 
7. Peru 10.2 


Midyeler, sür'atle büyüyen hayvanlardır. 2 — 3 senede 8 — 9 cm. büyüklüğe erişebilirler. Sun'i beslemeye ihtiyaç göstermezler. Sudaki fitoplanktonları süzerek yaşarlar. 

İlkbahar ve Sonbahar olmak üzere iki yumurtlama devresi vardır. Yumurta ve sipermalarını denize ayrı ayrı dökerler. Bunların birleşmesi ile zigot teşekkül eder. Larvalar birkaç hafta planktonik vaziyette kalırlar. Ve 250 — 300 mikron büyüklüğe  eriştiklerinde. bir yere tutunurlar. 


Yumurtlamadan önce et kalitesi en yüksek seviyededir. Bu devrede yaş ağırтёп % 50 sini et teşkil eder. 

Besin almak için harekette bulunmazlar. Bu nedenle enerji kaybı çok az buna karşıt aldıkları besini ete çevirme yetenekleri yüksektir. 

Etinde % 9.2 — 13.4 arasında protein vardır. 

60 m. derinliğe kadar olan .sahil şeridinde yayılmıştır. Bazen daha derinler- de de rastlanır. 

Yurdumuz kıyılarında bol miktarda bulunan midyeler Tüketim alışkanlıklarımız nedeniyle yeteri kadar tüketilmemektedir. İhraç konusu da ele alınmamıştır. 
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Шы İstihsal miktarları (100 ton) 


333.6 


Sularımızda en fazla midye avlanan bölge İstanbul boğazıdır. Burada akıntı midyelere daima yeni gıdalar getirmektedir. Boy ve besililik bakımından diğer saha midyelerinden daha iyi durumdadır. 
Batı Kara Denizde Karaburun - Şile arasında 40 m. civarında verimli bir yatak tesbit edilmiştir. 

Midyelerden tuzlu, marinad, jelatinli veya ezme şeklinde mamuller yapılabileceği gibi konserve ve salata şeklinde de hazırlanabilir. Midyelerin hazırlanmasın- da karşılaşılan en büyük güçlük midyelerin solunumunu sağlayan ve gıdasını birlikte getiren deniz suyunun manto boşluğu içerisine girerken kum ve çamurun et arasına birikmesi ve bunu temizlemenin güçlüğüdür. 

İyice temizlenmemiş midyelerin önceleri piyasaya sürülmüş olması bugün kullanımının azalmasına yol açmıştır. 


YETİŞTİRME METODLARI 


Midye yetiştiriciliğinde değişik ortamlara uyabilen üç ana metod uygulanır. 

I. Gel-git düzeyleri arasına yerleştirilen ve üzerine özel bir enzim sürülen direklerde, 

TI. Deniz dibinde, 

ПІ. Sabit veya yüzen sallara asılı maddeler üzerinde yetiştiricilik. 


I. DİREKLER ÜZERİNDE YETİŞ-TİRME : 


13. yüzyılda Fransa'da başladığı bilinen eski bir metoddur. 1235 yılında İrlandalı denizci Patrich Wolton'un gemisi Fransa kıyılarında kazaya uğramıştır. Bu Zat, yaşamımı devam ettirmek için direklerle tahkim edilen büyük çapta ağlar kurarak kuş tütmayı düşünmüş, ancak; su- 


lar çekildiğinde dayanak olarak kullandıgı direklerin üzerinde çabuk büyüyen bol miktarda midyelerin teşekkül ettiğini gördü. Bu defa kuş yakalamaktan vazgeçip bütün gücünü midye büyütmeye verdi. Sular çekildiğinde tedrici olarak derinliği artan çamurlu geniş bir körfez meydana geliyordu. Fakat suların tekrar yükselmesi halinde bu saha tamamen kapanıyordu. 

Bu iş için; 4 — 5 metre uzunluğunda bouchot adı verilen direkler; 35 santim ara ile çamur içine dikilirler. Bu direkler sağlam çam ağacından yapılırlar ve midye yavrularını Nisan'dan bâşlayarak ilkbəhar aylarında o üzerlerine topladığı için «Toplayıcı bouchot adını alırlar. Yazın sonunda bu midye yavruları 20 mm. 
uzunluğa erişirler. Ve en büyükleri kara- ya yakın olan direkler üzerine transfer edilirler. Bu direkler 75 santim ara ile gömülürler ve araları söğüt veya kestane ağacı dalları ile örülür. Midye yavruları buralara önce gözler ihtiva eden pamuk ağ torbalar ile iliştirilir. Midyeler kendi kendini bu direklere tutturduğunda pamuk ağlar yavaş yavaş çürüyerek düşerler. Midyeler büyüdükçe aralarında meydana gelecek olan rekabeti önlemek bakımından bazıları daha gerideki direkleге transfer edilirler. İkinci yazın sonunda midyeler 40 — 50 mm. büyüklüğe erişirler ki bu durumda pazara arzedilirler. 
Daha fazla büyümelerine müsaâde edilmez. Fransa'nın batı kıyılarında toplam olarak 500 kilometre uzunluğunda bu direklere rastlanır. 

Yetiştirme çalışmaları ilkbaharda sus yun çekilme devresinde çamurlu sahada yapılır. Bu ameliye için dip kısmı düz olan küçük botlar (Acons) kullanılır. 
Bunlar çamur üzerinde pervane veya küreklerle her tarafa seri olarak hareket ettirilebilir, Bouchot metodu 700 yıldan beri Fransa'nın batı kıyılarında yapılagelmekte ise de 2. Dünya Savaşından buyana İngiltere'nin kuzey kiyılarında geniş miktarda geliştirilmiştir. Yazın veya İlkbaharın sonunda gevşek örülmüş halatlar La Rochelle kıyısındaki midye yatakları- 


nın bulunduğu suya daldırılarak bunların üzerinde midye yavrularının yerleş: meleri temin edilir. Bu ipler Brittany”ye taşınarak meşe ağacından yapılmış direklerin etrafına sarılır. Ve böylece midyeler direkte yerleşmiş olur. Daha sonraki çalışmalar yukarıda bahsedildiği gibidir. 

Bouchot metodunun en önemli avantajı dipte yaşıyan yengeç ve deniz yıldızı zararına daha az maruz oluşudur. Bununla beraber, mahsuru bilhassa ilkbahar aylarında suların alçalması ile midyelerin açıkta kalması nedeniyle beslenme ve büyüme için az zamah olmasıdır. 

Fransa'daki bütün midyeler bu metodla yetiştirilmektedir. Midye sahaları hükümet tarafından  işleticilere 25 yıl müddetle kiralanmaktadır. Bir aile ortalama 10.000 — 20.000 direkle uğraşır. Fransa'nın toplam midye istihsali son senelerde ortalama 30.000 tondur. 

Halen midye sahalarının tümü kullanılmaktadır. Bu nedenle verimde büyük bir artış beklenilmemektedir. Fransa'da bu üretim midyeye olan talebi karşılamadığından İspanya ve Hollanda'dan midye ithal edilmektedir. 


II. DENİZ DİBİNDE ÜRETİM: 


Deniz dibinde üretim birçok Avrupa devletlerinde küçük çapta tatbik edilir. 
Fakat Hollanda bu işte en büyük gelişmeyi göstermiştir. 1950 yılına kadar Hollanda'nın istihsali olan 40 — 50 bin ton Ooster schelde bölgesinden elde edilmekte idi. Daha sonra midyenin barsakların- da yaşayan ve et kâlitesine tesir eden Mytilicola intestinalis denilen parazit bu bölgede yaygın hale geldi. Bu paraziti kontrol altına almak için yetiştiriciler istihsallerini büyük miktarda azaltmak mecburiyetinde kaldılar. Midye: yetiştiricilik faaliyetleri daha sonra geliştirilen Wadden Sea bölgesine aktarıldı. Son zamanlärda endüstrinin gelişmesi ile Hollanda”nın yıllık midye istihsali 100 bin tonu geçmiştir. 

Bu metodün prensibi, sıklıkları ne: deniyle iyi gelişemiyen midye yavru ve 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tohumlatının daha iyi  gelişebilecekleri ve yağlanabilecekleri yerlere aktarılmasıdır. Nakil için, temiz, keskin kenarlı kabuğu olan midye yavruları en uygunlarıdır. Nakil işlemi durgun suda mümkün olduğu kadar çabuk yapılmalıdır. Böylece midyeledin tutunmadan önce su ile yıkanıp gitmeleri önlenir. 


VVoddensea bölgesi bir dizi adalar vasıtası ile kuzey denizinden körunür. Batı bölgesi sığ, çamurlu sular alçaldığında açıkta kalan kumlarla ve derin geniş kanallardan ibarettir. Suyun alçalıp yükselmesi ortalama 1,5 m. dir. Burası oldukça verimli olup deniz dibi nebatları bakımından zengindir. Yazın VVoddensea su 15151 bitişik olan kuzey denizi sularından 
3 derece daha fazla olduğundan gelişmeyi artırır. Kışın açık denize nazaran 4 
derece daha soğuk olüp buzda kaplıyabilir. Buna rağmen her halükârda midye gelişmesi kışın duracağından bunun büyük bir sakıncası yoktur. Bundan başka suyun alçalıp yükselmesi ve bu bölgeye gelen akıntlar bol miktarda yiyecek maddesi getirerek faunanın zenginleşmesine ve dolayısı ile midyenin büyümesine etkili olur. 

Midye yavruları . genellikle ilkbaharda yerleşirler ve birkaç yıl sonra hektarlarca sahayı kaplayan midye yataklarını meydana getirirler. Akıntıların zengin besin maddelerini getirdiği daha derin kanallarda midyeler daha iyi büyür ve yağlanırlar. Pazar büyüklüğüne ulaştıklarında direnç ile toplanırlar. Aksine olarak düz yerlerdeki midyeler suyun alçalması halinde kururlar ve beslenmek için yeteri kadar zamana sahip olmadıklarından az gelişirler ve hatta 3 — 4 cm. uzunluğa erişmeleri için uzun “zaman geçmesi gerekir. 

Midye yetiştiricileri 5 — 10 hektar arasında değişen sahaları (park) hüküтейеп kirâlarlar. İlkbaharda yetiştirilmeye başlanan midye tohumları 13 — 25 
mm. uzunluğa erişince sonbaharda toplanarak aynı aralıkla parklara serpilirler. 
İki sene sonra, üçüncü yazlarının sonunda 
60 mm. büyüklüğe erişerek pazara arzedilirler. Büyüyen midyeler toplandıkça geri kalanları seyrekleştirilir. Tohumlar önce sığ kenarlarda daha sonra da yağlanmaları için daha derin yerlerde beslenirler. Bilhassa deniz yıldızi ve istakozlar midyeler için problem olürlar. Kontrol edilmesi gerekir. Roller denilen tarak bil hassa deniz yıldızlarının toplanması için kullanılır. 

Pazar durumuna gelen midyeler tekrar taraklanarak toplanırlar. Su alçalıp yükselmesini nçok az olduğu bir yere konularak ihtiva ettikleri kumdan temizlenmeleri için 48 saat bekletilir. Daha sonra yine toplanarak büyüklüklerine göre sınıflandırma kabuklarından ayrılma ve paketleme için fabrikalara gönderilirler. 
Hollanda midyelerinin büyük bir kısmı Belçika ve Fransa'ya ihraç edilir. 


Dip yetiştiriciliği Hollanda'da büyük ölçüde mekanizasyonlaştırılmıştır. Bu fiatın düşmesinde ve verimin artmasında rol oynar. Bu işte kullanılan gemiler 15 - 
20 metre uzunluğundadırlar. Mekanik olarak 2 m. derinliğe tarak atar ve çekerler. 40 veya daha fazla tonluk midye taşıma kapasitesine sahiptirler. Gemiler: muayyen yerlerinde delikler ihtiva ederler ve buralardan parklara midye dağıtımı yapılır. Gemiye midyeler doldurulduğun- da geminin portatif dip kısmı yükseltilebilir. 


İngiltere'de de şimdiye kadar midye yetiştiriciliğinde tatbik edilen metod dip metodudur. Menai boğazı ile Wash da tatbik edilmektedir. Menai boğazındaki metodlar Hollanda'dakine benzer ve tarakların kullanılışı da aynıdır. Midye tohumları çeşitli yerlerden getirilerek: Bangor boğazına yerleştirilir. Buradaki akıntılar yağlanmayı teşvik ederler: 

Netice olarak, dip “yetiştiriciliğinin avantajı midyelerin hemen hemen de vamlı olarak suyun altında tutulması nedeniyle su alçalması ile açığa çıkanlar- dan daha uzun müddet beslenebilmektedirler. Bundan başka büyük ölçüde mekanizasyon mümkün olmaktadır. Dez avantajı ise dipteki predatörlere hedef o- 


luşu ve midyelerin kumlarından temizlenmelerini ngerekli oluşudur. 

HI. ASILI İPLERDE ÜRETİM ME-TODU : q 

Son yıllarda çok gelişmiş bir metod clup gelecek için de iyi bir gelişme göstereceği ümit edilmektedir. İki çeşidi vardır. 

1. Sabit asılı ip 

2. Yüzer asılı ip 


1. Sabit asılı ip metodu : 


Umumiyetle suyun çok az bir alçalıp yükselişi olan hafif meyilli sığ bölgelerde tatbik edilir. Akdenizde senelerdir Güney Fransa, İspanya ve İtalya'da tatbik. edil mektedir. Hatta verimli ve denizle irtibatı olan tuzlu göllerde de tatbik edilmektedir. Midyeleri ihtiva eden ipler iki sırık arasında asılı vaziyette sabitleştirilir. 


Bilhassa İspanya'da yeni bir endüstrinin doğuşuna sebep olan Yüzer asılı ip metodu büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
Bu metod su derinliğinin 3 metreden fazla olduğu yerlerde tatbik edilir. Dip kısmının özellikleri önemli değildir. Sallara ipler asılır. Salın üstünde kötü hava şartlarına karşı bir sığınak yapılır. İspanya” da bu metod ilk defa Akdeniz kıyısındaki Tarragona ve Barcelona da 20. yy. ın ilk birkaç senesinde tecrübe edildi. Fakat pek iyi netice alınamadı. Daha sonra 1940 da kuzey batıdaki Galician kıyılarında denendi ve buradaki üretim çok başarılı oldu. Bu uğurda çaba gösteren iş adamları ve Dr. B. Andreu sayesinde şimdi İspanya dünyanın bir numaralı midye yetiştiricisi haline geldi. Çok çabuk artan istihsal sayesinde fiatlar 1962 — 68 arasında yarıya indi. Galician midyelerinin çoğu Fransa, İtalya ve Almanya'ya canlı, kabuklu veya konserve halinde ihraç edilmektedir. 

Galician kıyıları deniz tarafından doldurulan nehir vadileridir. 25 km. uzunluğa, 3-12 km. genişliğe ve en fazla 60 m. 
derinliğe ulaşırlar. Son derece verimlidirler. Midyeleri hem yetiştirmek ve hem de yağlandırmak için şartlar gayet iyidir. 
Pratik olarak su oşıniktir. Tuzluluğu % 


0,35 olup sadece kuzey kısmı fazla yağmur yüzünden değişiktir, Ortalama olarak suyun sadece yükselmesi 4 metredir. Med - Cezir akintıları midyelere gıda maddesi getirirler. Isı yüzeyde kışın 9 С. den yazın 
21 C. arasında değişir. Bu nedenle midyeler yazın çabuk büyür hatta kışın bile büyümelerine devam ederler. 

Modern salların genellikle 4 ve daha fazla adet fıçı şamandırası vardır. Bu şaniandıralar fiberglas ile kaplanarak bozulmaları önlenir. Şamandıranın üzerinde Okaliptüs agacından yapılmış bir çatı teşkil edilir. Bunların 60 cm. aralıklarla ipler asılır. Bu direkler çelik ayaklarla desteklenir. Ve sal genellikle bir çalışma güvertesi ve çalışanlar için sığınak ihtiva eder. 


Ortalama bir salım alanı 29 metrekare olup 500 - 600 ip taşır. Küçük olanların 400, çok büyük olanları ise 1500 ip ihtiva ederler. Ortalama bir salın 1968 deki deeri 2200 - 2800 dolar aarsındadır. 

1968 de Galician kıyılarında 2800 sal 
vardır, Fransa'da olduğu gibi İspanya'da da bu iş aileler arasında yapılmaktadır. 
Her aile ortalama 2-3 sala sahiptir. Aileden 2-3 kişi çalışır. Daha büyük işletmelerin 25 salı olup 10 kişi çalıştırırlar. İspanya'da bu üretim bölgelerini hükümet 
10 yıl müddetle kiraya verir. 


Önceleri iplerin kalınlığı 3 cm. kutrunda idi. Fakat şimdi 1.5 cm. lik naylon ipler kullanılmaktadır. Bu ipler 3-12 m. 
uzunluğunda olup suyun derinliğine göre değişmektedir: 50-70 cm. aralıklarla direğe asılırlar. İpler kullanılmadan önce katranlanarak 10 yıl kadar dayanmaları sağlanır. İpe 40 cm. aralıklarla ağaç mandal takılarak midyelerin aşağıya kayıp kaybolmaları önlenir, 


Galician kıyılarında midyeler ilkbahər ve sonbaharda yumurtlarlar. En fazla yavru Mayısta olur. Nisanda ipler sarkıtılarak yavruların bunlara tutunmaları sağlanır. İplere tutunan çok miktardaki midye yavruları çabukça büyük ve Ekim ayına kadar 30-40 mm. yi bulurlar Mytilus edulis için bu büyüme hızı Galician kıyılarında en yüksek seviyededir. Sonbaharda midyenin eti en iyi durumdadır ve toplam yaş ağırlığının % 50 
sini bulur. Kabuk çok ince olduğundan ancak % 25 ini ihtiva eder. Midyeler nadiren ikinci senenin sonbaharından sonra iplerde bırakılırlar: Çünkü fazla büyümeleri nedeniyle ağırlaşıp kış fırtınaların- dan denize düşüp kaybolma ihtimalleri vardır. 

Midyeler büyüdükçe daha iyi gıda alabilmeleri için onları seyrekleştirmek gerekir. Seyrekleştirilen midyeler ince ağ şeklindeki yeni iplere bırakılırlar. Midyeler çabucak kendilerini ipe tutundururlar. Zamanla ipin pamuklu ağ kısmı çürür gider. 

Hasat metodu çok basittir. İpler bir vinç vasıtasiyle salın güvertesine ve bir sebet içersine alınır. Kuvvetli bir sarsıntı ile midyeler düşerler. 80 - 100 mm. olanler yıkanıp torbalara yerleştirilir. Ve canlı olarak pazar veya konserve fabrikasına gönderilir. Geri kalanlar, büyüklüklerine göre sınıflandırılıp tekrar iplere daha fazla büyümeleri için yerleştirilir. Bir saln senelik ortalama verimi 50-69 tondur. , 

İplerde üretimin çeşitli avantajları vardır. Deniz dibinde yukarıda yerleştirildikleri için sırıklarda yetiştirilen midyelerin avantajlarına sahiptirler. En önemli avantajı üç boyutlu olup boş yerlerin daha iyi bir şekilde kullanılmasını ve gıda maddelerini her derinlikte alınmasını sağlamasıdır. Midyeler aynı zamanda dip kısımlarda yaşayan etoburlardan da kurtulmuş olurlar. Bununla beraber bazı avci balıkların hücumuna uğrarlar. Altınbaş uskumru ve kuzey taraflarda suya dalan kuşlara yem olurlar. Midyeler medcez olayının içerisinde kaldıklarında milden çok az zarar görürler. 

Bu metoddaki işçilik miktar ve masrafı azlığı nedeniyle avantajlar dezavantajlardan daha ağır başmaktadır. Biyolojik bir mahsur ise diğer bazı omurgasız larvalarının iplere ve hatta midyelere tutunması ve midyelerin gıdalarına ortak olmasıdır. Bunlar midyeler seyreltilirken toplanıp imha edilirler. 

SONUÇ : 

Midye yetiştiriciliği, denizin  fitoplanktonlarından en iyi yararlanma şeklidir. Denizlerin organik istihsali kara parçalarından elde edilenler kadar çoktur. 
Denizler Dünyanın 96 70 ini kaplar. Buna rağmen insanların gida ihtiyacının ancak % 3 ü denizlerden elde edilmektedir. 

Midyeler yetiştiricilik yapılmaksızın hektara 150 kg. et verirler. Kıyı göllerin- de yetiştirilen midyeler ise hektara 2 ton, dip yetiştiriciliğinde hektara 12-25 ton, salmetodunda ise 240 ton et verirler. 


Midyeler, Orta ve Güney Avrupa kıyılarında başarı ile yetiştirilmektedir. 
Yurdumuzda yapılan deneme çalışmalarında da başarılı sonuçlar alınmıştır. Yurdumuz kıyıları bu bakımdan önemli bir potansiyele sahiptir. 

Salmetodu en kârlı olanıdır. En çok akintılı ve kirlenmemiş bölgelerde yetiştiriciliği çok kârlı olacaktır. 


MASON. Dr. 7. Mussel Cultivation, Reprinted from Uderwater journal April, 1971 pp 
52-59 
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